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EDİTÖRDEN 


özlemlerimiz... 


“Bazen nostalji öyle büyüktür ki bir histen çok daha fazlası haline gelir.” 
Gabito Nunes 


Herkesin mutlaka geçmişe dair özlemleri vardır. Size çocukluğuma dair 
özlemlerimden bahsetmek istiyorum. En çok özlediğim zaman ilkokul 
yıllarıma ait olan kısımları kapsayan 80'lerin ortası 90'lı yılların başı. En 
masum saf zamanlar. Kokulu silgim, siyah önlüğüm, beslenme çantam, 
hayat bilgisi dersim, her başarılı sonucun ödülü olan kızaran elmam, 
döneme damgasını vuran susam sokağı, evimizde kışın yanan sobamız ve 
ateşin tavana vuran yansıması. Kış olurdu kar yağardı resim dersinde kış 
resimleri yapar hayallerimizi kağıda resmederdik. Öyle naylondan hayaller 
değildi elbet. Utanmasını bilen bir nesildik, yüzümüz çabuk kızarırdı. 
Milenyum nesli değildik, dijital değildi yaşam, her şey somuttu. Her şeyi 
iliklerimize kadar hissederek yaşadık; acıyı da sevinci de. Saygı ve sevginin 
en kıymetli ve manevi gücünün en güçlü zamanlarıydı, malesef yıllara 
yenildi bu kavramlar. Özlemini duyduğum geçmişi bir daha asla yaşamak 
mümkün olmayacağı gibi, bunu yaşayacak bir neslin de olmayacağını 
bilmek zor değil. 


Sözlerimi noktalamadan önce şunu da eklemek istiyorum. Yaşadıkça şunu 
çok daha derinden hissediyorum; “yaşadığım kuşağa taşkın ve çoşkun bir 
hayranlık duyuyorum.” 


ÜNSAL AKTAŞ 
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Nazım HİKMET 
3 Haziran 1963 


Dünyayı Verelim Çocuklara 


dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne 

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar 

oynasınlar türküler söyliyerek yıldızların arasında 

dünyayı çocuklara verelim 

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi 
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar 

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı 

çocuklar dünyayı alacak elimizden 

ölümsüz ağaçlar dikecekler 


Nazım Hikmet Ran 


Ahmed ARİF 
2 Haziran 1991 


Devlet, sık de: 
topraklarına b. 
görevi olmayan 
Orhan KEMAL 


ALTINI ÇİZDİKLERİMİZ 


Bakıyorum da, insanları kazanmak 
için en iyi çare onların sevdiklerini 
sever görünmek, doğru dediklerine 
doğru demek, kusurlarını övmek, her 
yaptıklarını alkışlamak. 

CİMRİ / MOLİERE 


Kendi kendini aldatmak, 
başkalarını kandırmak kadar basit 
değildir ve insan kendi içindeki 
adaletten ürkmeye başlar. 

FATİH - HARBİYE 

PEYAMİ SAFA 


Bana göre sonsuz mutluluk, batı 
rüzgârları eserken ve parlak, 
bembeyaz bulutlar başımın üzerinden 
hızla geçerken bir ağacın hışır hışır 
sesleri çıkaran yemyeşil dallarında 
sallanmaktı. 

UĞULTULU TEPELER 

EMİLY BRONTE 


Kendilerine yazık edenler zamanın her 
şeyi nasıl halledeceğini bilmeyenlerdir. 
TEHLİKELİ OYUNLAR 


OĞUZ ATAY 
ln 


İsterseniz kitaplıklarınıza kilit 

vurun; ama zihnimin özgürlüğüne 
vurabileceğiniz ne bir kilit var ne de bir 
sürgü, ne de kapatabileceğiniz bir kapı. 
KENDİNE AİT BİR ODA 

VİRGİNİA WOOLF 


Altındağ, emekçi halkın yoğunlaştığı 
gecekondulardan oluşmuş bir Ankara 
semti. 

ALTINDAĞ HÜZNÜN COŞKUSU 
YAŞAR SEYMAN 


Az da olsa kabul görmek insan ruhunu 
nasıl da avutuyor... 

ÖZGÜRLÜK İÇİN 

MARC LEVY 


Her sözün bir gücü vardır, bir söz ancak 
gününde söylenirse etkili olur. Gününde 
söylenmemiş bir söz katılaşır kalır, 
atılmaz bir yük gibi gelir oturur insanın 
yüreğine. 

TOPRAK ANA 

CENGİZ AYTMATOV 


Dostunuz ihtiyaç duyduğunuzda size 
ses verendir. 

ERMİŞ 

HALİL CİBRAN 


Etrafınıza şöyle bir göz gezdiriniz! 
Gerçek hayat denilen şeyin ne 
olduğunu, nerede olduğunu 
bilmiyoruz bile! Kitaplarımızı, 
hayallerimizi elimizden alsalar, öylece 
ortada kalakalacağız. 
YERALTINDAN NOTLAR 
DOSTOYEVSKİ 
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Şimdi uzak bir kenttesin 
Ve yağmur yağıyorsa 
Düşüyorsam yüreğine tane tane; 


Gelirim, serilirim kıyılarına 
Gelirim, karışırım çığlıklarına 
Sokulurum derin uykularına. 
Bak işte akşam oldu, 

Ve suskundur tüm sokaklar. 


Çok uzaklarda bir kadın 


Yüreğinin perdelerini sımsıkı kapatmıştı. 


Belki de bu perdelerden bunalmıştı, 
Karanlığa alışan gözleri 

Yüreğinin kaynarında yanıyordu. 
İçinde köpekbalıklarının boğulduğu 
Bir Kızıldeniz saklıyordu 
Kirpiklerinin kıyısındaydı 

İlk damla ayrıldı buluttan 

Sonra ikincisi... 

Üçüncüsü... 

Issız sokaklardan, kırmızı kiremitlerden 
Toz yükseliyordu. 


GELİRİM 


Hangi kaçış uğultusunu dindirebilir 
İçinizdeki mavi karlı ormanın? 

Hangi çınar 

Dallarının kırıldığı yerden inlemez? 
Sonunda dağalyanı olmuşsa ömrünüzün 
O sağnaktan orda kalan, 

Sargılar sarabilir mi yaralarınızı? 
Oliman yürekte değilse eğer 

Artık nereye sığınır insan? 


Bir ırmağın sesini alıp 
Gitmek istiyorum 
Sevdiğim hoşçakal... 


Gelirim, serilirim kıyılarına. 
Gelirim, karışırım çığlıklarına 
Sokulurum derin uykularına. 
Bak işte akşam oldu 

Ve suskundur tüm sokaklar... 


AYDIN ÖZTÜRK 


SOLDAN ESİNTİLER 


ŞİİR 


Vakit gece... 

Ve 

Hüznüm seyrüseferde. 
Minik bir rüzgarın yağmurla 
dansına takılıyor gözlerim; 
Umursamazca, hüznüme inat 
karanlığın döşünde.. 
Ötesinde çocuk sesleri geliyor. 
İsyankar çocuk sesleri... 
Çocukluğum düşüyor aklıma. 
Düşüyor ve öylece kalıyor 


Yağmurla rüzgarın arasında... 


SÜHEYLA GÜNEY AVCI 


Ege sahillerinde bir gece 
Gecede sen 


GÜLÜMSEYİŞ 


İçimizde çın çın 
yankılandığında sükut, 

Özlem pencerelerinde 
beklendiğinde 

mutluluk, 

Çileli bir ömrün yanı başında 
açan; 

Uçurum çiçeklerinde, saklı 
gülümseyişler. 

Kimi zaman yağmur altında, 
göklere dağılır hüznün. 
Bulutlardan yola çıkmış küçük 
bir damlayı beklemektedir 
yüzün. 

Güz sarısı yapraklar savrulur 

n uzaklara sürgün. 
İçimizden kaçıp gelen o düşün 
Tatlı bir gülümseyişidir öm- 
rümüzün. 


NURAY ŞENGİL 


Sen de fırtınalara göğüs germiş efsunlu bir bakış 


Ben de bakışlarına firar etmiş bir sevdalı 
ÜNSAL AKTAŞ 
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DOĞANIN KONSERİ 


DOĞA'NIN KONSERİ- 54 Tuval üzerine akrilik 60/80 2010 


RENKLER DANS EDİYOR, ŞARKI SÖYLÜYOR 


Rıfat KORAY Gökan, çalışmalarında yeni bir soyut resim stili hedeflemekte- 


dir. 

Enigmatik bir ilişkinin sırlarını aramakta, 

bir yanda DOĞA diğer yanda İNSAN. 

Somut gerçek DOĞA ve onun gizemlerini soruşturan İNSAN. 
Doğayı ve onun SOMUT gerçeklerini, 

gözlem ve soruşturmaları sonucu oluşan SOYUT düşünceleri 
ve hayalleri ile bütünleştirerek görselleştirmek çabasında... 


Öğreti, sır, gizem dolu resimler Rıfat KORAY Gökan'nın çalışmaları... 


İnsanlarla sağlıklı sanat ilişkileri, arkadaşlıklar kurmayı amaçlayan 
çalışmalar... 

İçerikleri ile “sizi çok seviyorum” demeye çabalayan çalışmalar... 
Rıfat KORAY Gökanlın resim çalışmaları... 


SOLDAN ESİNTİLER 
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SİTEMLİ DİZELER 


Zamanın avuçlarında meşum bir hava... 
Beyinler yorgun, 

Beyinler durgun 

Ve yürekler, yaşamla kavgalı... 

Yer sarsılır, 

Gökyüzü derinden çığlıklar koparır... 
Tüm renkler solgun, 

Tüm diller suskun 

Ve insanlık yitirmiş gamzesini, 
Dostluğun, kardeşliğin, doğruluğun... 
Akrep sağır ve dilsiz bir telaşta, 
Yelkovanın canı burnunda, 

Git gide uzuyor, bitmiyor bu yol... 
Düşlerin can çekişmesi, 

Sonbaharın hüznünden değil, 
Vefasız yüreklerden, 

Yüzsüz suretlerden 

Ve şerbet diye, zehir içirenlerdendir... 
Kaç ay oldu, 

Kaç yıl, 

Kaç ömür, 
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Dökülmüş yaprakları mavinin, 

Git gide uzuyor, bitmiyor bu yol... 
Gerçekler acı, 

Sevdalar çıplak, 

Yalanlar tatlı 

Ve kirliler temiz görünümlü... 

Etraf keskin zulüm kokulu, 

Etraf kıyamet koparan bakışlarla dolu, 
Ne selam veren var, nede hal bilen, 
Baksanıza nasılda uzuyor, 

Griler içinde, bitimsiz bu yol... 
Umuda durmak lazım, 

İnsafa, barışa, 

Kardeşçe birlikte bir yaşama... 
Durdurmak lazım kederi, 
Durdurmak lazım hırçın bölüşmeleri, 
Birde soluk, sahte gülüşmeleri... 

Kaç zaman oldu, 

Kaç asır, kaç yüz yıl, 

Ama bir türlü bitmedi 

Ve yürüdükçe uzuyor, bu bitimsiz yol... 


İKRAM GÜNEŞ 


NAR 


Nar kırmızı gözlerim... 

Sonbahara çalan bir ekim sabahı uyandım ölüm uykusundan. Nar ter içinde... 
İçimde yaşanmış aşk kırıntıları. Kiminde ellerim eksik, kiminde gözlerim. Dudağımda 
geceden kalma yarım bir aşk türküsü... Karşıladım bilinmeyen zamanın bilinmeyen 
sabahını. Doğruldum yatağımdan usulca. İçimde kırılmayı bekleyen bir nar tanesi. El- 
lerim, sarılmayı bekleyen öksüz bir çocuk telaşında. Gözlerim, yorgun bir kuş çaresizliği. 
Hani ufak bir kıpırtı duysa dağılacak yüreğim. Ayaklarım, dışarıda ötüşen kuşları ürküt- 
meme telaşında, Ağır ve bir o kadar hafif. Ellerine söz geçiremeyen bir hırsız edasıyla 
dalıyorum kalabalığın arasına. Yüreklerini yokluyorum insanların. Çoğunun içi boş 
çıkıyor. Hayretler içinde kalıyorum. Sevince tükeniyor insan. Tükenince de tüketiyor 
sevgileri. Seve seve her şeyi tüketiyoruz galiba. İnsanlara sevecek bir şey kalmıyor. Sonra 
yüreği boş, kalbi taş insanlar yaratıyoruz. Ya çocuklar. Çocuklara bir şey bırakmayacak 
mıyız? Onlara ise sadece anlatılacak birkaç güzel anı kalıyor. Bırakılacak en kötü miras, 
geçmişte kalan güzel anılardır. Ne yani bir daha yaşanmayacak mı o anılar? Yaşanmayacak 
çocuklar. Yaş-I-anmayacak... 

Kılı kırk yararak düşünüyorum. Bardağın hep dolu tarafını görmek istiyorum 
ama olmuyor olmuyor işte. Çaresizlik içinde dalıyorum sessizlik dehlizine. İnsanlardan, 
evlerden, arabalardan kaçıyorum. Bırakıyorum kendimi doğanın sessiz çığlığına. 
Dolaşıyorum ayakkabı dükkânı olan yalın ayak bir insan çaresizliğinde. Hava da soğudu 
gibi. Nar yağacak galiba. Karın kıymetini bilemedikten sonra, varsın yağan nar olsun gön- 
lüme ne çıkar... 

Sonra çıkarıyorum içimdeki narı. Yüreğim iki parça, ellerim narlı. Bölmek ister- 
cesine yüreği boş, kalbi taş insanlara... Emekli kuyruğunda bekler gibi bekliyor insanlar 
sıranın onlara gelmesini... Bölündükçe çoğaldı nar. Bölündükçe kayboldu yaralar. Oysa 
herkes kendi yüreğinden bir parça uzatsa, dünyada kötülük namına bir şey kalmayacaktı. 
Çocuklara masalları değil, bugün yaşanan güzel şeyleri anlatacaktık. Artık hiçbir roman 
kötü sonla bitmeyecekti. Gökten üç değil milyonlarca elma düşecekti iyi yürekli insanların 
başına. Elmalardan biri yer çekimine değil, sevda çekimine ilham olacaktı mesela... 

Sonra ifrit, insanların kalbine bir korku saldı. Aslında o, bu korkuyu içinde hissedi- 
yordu. Yalnız kalma korkusu. Vesveseye kulak veren kalabalık acılarını sırtlayıp teker 
teker dağıldı. Yine bir başına kaldı insanlar. Her giden yüreğiyle beraber bıraktı taneleri. 
Nar gölüne dönen sokaklar kaldı geriye. Bir de sahipsiz yürekler. 

Topladım taneleri, yürekleri eze eze, burkarak... Çocukları düşündüm sonra. 
Onlar daha cesaretli çıktılar karşıma. Uzattım taneleri. Payına düşeni alan hemen bir 
parçasını dostuna uzattı. Çoğaldı taneler çoğaldı sevgiler. 

Evet. Hayat, kalem kullanmadan yazı yazma sanatıydı ve o kalem başka ellerdeydi. 
Ama kâğıt bizlerdik. Hepimiz kaderi yazılı olan birer kâğıt parçasıydık. Önemli olan o 
kâğıdı, kırdığımız narların lekesi olmadan, ezeli ve ebedi olan öğretmene teslim etmektir. 
Her yürek bir nar tanesidir. Siz siz olun narı kırmayın. Eğer bir şeyler paylaşılıyorsa bu 
hayatta nardan başlanmalı bence. Taneler güzellik olup akmalı yüreklere. Paylaşıldıkça 
çoğalır sevgiler. Paylaşıldıkça çoğalır nar... 

Narlı günler. Narla kalın... 


ERHAN YILDIZ 


SOLDAN ESİNTİLER 13 


ŞİİR 
YEDİ GÜZEL 


Ela gözlerinin düştüm arşına 
Karanlık gecede gördü ay beni 
Yüce Mevla'm çıkarmazsa karşıma 
İncecik köprüden geçtim say beni 


Dağlarında keklik öter uçuşur 
Menekşesi servi boya erişir 
Dal uzanır dere ile sevişir 

Sen dere ol bir dala da say beni 


Ovasında yeşili var alı var 

Seher vakti ılgıt esen yeli var 
Unutulmuş çeşmelerin dili var 
Avucundan düşen suya say beni. 


Sordum bir bahçesiz bağın gülüne 
Acem kuşağını sarmış beline 
Gidenler dönmezmiş Hayyam eline 
Sen giden ol bir dönmeze say beni 


Yedi düvel gezdim yol başındayım 
Yedi dil konuştum dil peşindeyim 
Yedi güzel sırrın eşiğindeyim 


Sen sırdaş ol bir sırrına say beni. 


HİKMET GÜZEL KOKAR 
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MAVİ GÜLÜM 


Bir gönül meselesi bu 

Aklımın almadığı mavi gülüm 
Saatler geçmez, sabah olmaz 
Gecenin karanlığına hüznün karışır 
Öyle bir geceden kalmış 

Ay ışığında hep yanmış 
Gündüzlerim senin olsun 

Ve.. 

Gecenin yorgunluğunda 

Sana bir mevsim dolusu 

Mavi GüL.. 

Seneler dolusu mavi gök 

Asırlarda yaşamış mavi çocuklar 
Bırakıyorum 

Gi. 

Batıyorum her gece kızıl tepelerden 
Bekle beni !... 

Yarın şafakla doğacağım 


NURSEV ESER YLDIRIM 


Çocuklara şeker dağıtasım var, 

Oyun oynayasım var doyasıya onlarla, 
Gülüşlerini ve düşlerini güneşle arkadaş 
ederek, 

Masal anlatasım, 

Geleceği onlara armağan edesim 

var, 

Yüreğimi koyarak ortaya... 

Ah çocuklar ah! 

Bu metalik çağda, 

Ne kadar da utandırdınız bizi. 
Yüzümüzün bir tarafı hep karanlık kaldı... 


EDİP YEŞİL 


DURCAN YAŞACAN”ı 
KAYBETTİK 


Edebiyat çevrelerinde ilklerin yazarı, dosyalı muhalefet yazarı olarak bilinen dünyanın en 
çok mektuplaşan yazarı sayılan öykü yazarı Durcan Yaşacan vefat etti. Uzun bir süredir 
Ankara'da tedavi gördüğü hastalık sebebi ile 17 Mayıs 2018 Perşembe günü aramızdan 
ayrılarak okurlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ardında bir çok eser 
bırakarak ölümsüzleşen Durcan Yaşacan neşeli gülen yüzü ve tükenmeyen enerjisiyle her 
daim yüreklerde yaşacak. Yolun aydınlık olsun usta. 


ÜNSAL AKTAŞ 


İnsan, tam da adam olduğu bir sırada göçüp 
gidiyor. 

Ya adam olmak geç geliyor insana; ya da insan 
yavaş yürüyor adam olmaya: Budur işte, 
dünyadaki bütün yarım kalmış güzelliklerin 
nedeni! 


(durcan yaşacan - aforizmalar) 
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KONTES 


Onunla ilk karşılaşmamız iş yerimde olmuştu. Sadece şöyle bir göz göze geldik ve 
gözlerimizi bir anda kaçırdık birbirimizden. Nereden bilebilirdim ki, sonradan onun 
benim için en kıymetliler arasına gireceğini. Sonraki günlerde daha sık uğramaya 
başlamıştı iş yerime. Alışır olduk yavaş, yavaş birbirimize, daha sıcak ve güven doluyor- 
duk gitgide. Başını omuzuma koyup dakikalarca soluklanmak hoşuna gitmeye başlamıştı. 
O, soluklanırken bende onun yürek sesini dinliyordum, belli ki heyecanlanıyordu. 

O kadarla da kalmadı ve bir gün evimize yatıya misafir oldu. İlk muzurluğunu, gece yarısı 
yatağımıza atlayıp bende burada yatmak istiyorum dercesine aramıza sokularak yapmıştı. 
Evet, işyerinde göz göze gelişimizden sonra ta yatak odama kadar girip orayı bile istila 
etmişti. Ama biz sadece kaçamak bakışlarla tanımıştık birbirimizi. 

Sonraki günler daha bir sürpriz doluydu. Kendi bulunduğu evden, yaşamış olduğu 
sorunlardan dolayı bizde kalması gerekiyordu; biz de onu çok sevmiştik. E, her şey 
karşılıklıydı biz onu sevmiştik. O da artık bizim ailemizin bir üyesiydi. Planlarımızı ona 
göre yapıyorduk. Mesela bir yere gidecek olursak muhakkak birimiz onunla beraber 
kalıyorduk, dünyamızın bir parçası olmuştu. Dostluk açlığımızı onunla doyurmuştuk. 
Evet, o da bize sevgisiyle hiç ihanet etmemişti çok şey öğrendik ondan, o da bizden. Hani 
derler ya; “Güzel günler çabuk geçer” diye. Gerçekten de öyle oldu! 

Bir gün, sabah işe giderken onu serbest bırakmıştım, nerden bilebilirdim ki, bir arsız 
kedinin peşine takılacağını... Ve oradan geçmekte olan bir aracın altında kalacağını! Eşim 
de, ben de şoka girmiştik. En iyi dostumuz kanlar içinde kalmıştı. Can çekişiyordu. Ona 
çarpan araç durmaksızın yoluna devam edip, gözden kayboldu. Dostumu kucakladım, 
hemen ana caddeye bir taksi bulmak umuduyla eşimle beraber koşmaya başladık. 
Taksiye binmeye çalışan bir yolcudan rica ettik, sırasını bize verdi. Halimizi gören taksici, 
duyarlılık göstererek“atla abi” dedi ve sabahın köründe veteriner aramaya başladık. Lanet 
olsun! Hepsi kapalıydı. Dostum Kontes, kanlar içinde hırıltılar çıkararak can çekişiyordu. 
Bakılmadık semt bırakmadık. O saatte açık bir veteriner bulamadık hepsi kapalıydı. Artık 
çareler tükenmeye başlamıştı. Mecburen son veterinerin önünde indik, taksiciyi 
gönderdik son şansımızdı artık. Zili çaldık, kapıyı tekmeledik, kimse yoktu; kapı 
açılmıyordu. Bende yorulmuştum, artık çareler tükenmeye başlamıştı. Belki bir mucize 
gerçekleşir, veterinerin erken geleceği tutar diye düşündüm ve çömeldim veterinerin 
kapısına, sırtımı yaslayarak oturdum. Kucağımda Kontes can çekişirken bizler acılar 
içinde ona kalp masajı yapıyorduk. 


Derken... 
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KONTES 


Evet, işte o mucize gerçekleşiverdi. Ardımdaki kapı birden açıldı ve gelen veterinerdi. 
Uykulu gözleriyle “buyurun” dedi. Şansımıza veteriner, 7/24 hizmet veriyormuş. O ara 
uykuya daldığı için açamamış kapıyı. Kontes'i gördü ve durumunu anlattık. Vakit 
geçirmeden acil müdahalede bulundu. İç kaması olduğunu söyledi. Kritik iğneden yaptı 
ve kırk sekiz saat beklememizi ve pek “umutlu” olmamamızı söyledi. 

Evet, Kontes kırk sekiz saat boyunca evde ailecek ona uyacak şekilde başında nöbet 
tutmaya başladık. Kontes kırk sekiz saati atlatmıştı. Sonrasında tekrardan veterinere gittik. 
Doktor şaşırmıştı, hemen röntgen çekti. Sonuçlar çok kötüydü. Kontes'in kazada boynu 
kırılmıştı. 

Doktor, “ameliyat olması gerekiyor” dedi ve 
yaşaması için 9 4 şans verdi. Olsun dedim. 

9o 4 olsada bu şansı kullanmaya kararlıydık. 
Çünkü o bizim ailemizin parçasıydı. 
Doktorun tavsiye ettiği fakültenin yolunu 
tutuk ve Kontes'i gören orda ki doktorlarda 
umutsuzdu. “Neye mal olacaksa olsun” dedim. 
Azda olsa kalan şansı kendisine vermemiz 
gerektiğini, “ölecekse ameliyat masasında 
ölsün” dedim. İşlemleri gerçekleştirdik ve 
ameliyat için gün aldık. Nihayet ameliyat vakti gelip çatmıştı. Kontes'i Doktorlara teslim 
ettik. Kontes, bizden ayrılırken gözlerimize baktığı ruh halini asla unutamam. Ameliyat 
tam üç saat sürmüştü. Nihayet sedyeyle çıktı, narkozun etkisiyle baygındı. Bir süre sonra 
gözlerini açtı ve bizleri görünce kuyruğunu sallayarak adeta “bakın ben geri geldim” der 
gibi şirinlikler yapmaya başladı. 

Doktorun bize söyledikleri şuydu: “Ameliyat çok başarılı geçti, yaşam mücadelesini hiç 
bırakmadı” dedi. “Aranızda öyle güzel bir bağ kurmuş olmalısınız ki, ameliyattan çok 
aranızdaki bu sıcak sevgi onu yaşama bağladı” dedi. Ve ilerleyen süreçte Kontes, yavaş 
yavaş iyileşti, yeniden yürümeyi öğrendi; bir kez daha aramıza hoş gelmişti. 


Bu kaza yetmezmiş gibi iki yıl sonra meme kanserine yakalandı(!) 

Memelerinin bir bölümünü aldılar. Aramızdaki sevgi bağı öylesine güçlüydü ki; 
kanseri de yenmişti. Şimdi, yine dimdik ayakta ve bizlere, yaşamla nasıl mücadele 
edilmesi gerektiğini öğreti. Teşekkürler dostum Kontes iyi ki varsın... 

ALİ ESMERAY(Aykırı Nota) 
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ŞİİR 


Hep aldatıldın 

Yine aldan, ama yeter ki aldatan olma 
Yaşamak istiyorsan insanca 

Yeniden, yeniden doğ yiğit kızı olarak... 
Kum olacak kadar dağıl 

Yeter ki yarı ölü olarak yaşından eksiltme 
soluğunu. 

Birde unutmadan; 

Geri al. 

Kör kuyuya attığın o çocuk gülüşünü... 


Ya insanlığını pişirecek kadar yanacaksın. 


Ya da küllerinden, insanlık doğacak 
umuduyla yaşayacaksın. 


NURSEN URAL 


Gün aydın olmasına aydın olacak 
Güneş mecbur doğacak 

Hayat devam edecek 

Orada bir sorun yok 

Ben memleketi düşünüyorum 

Bu kan, bu zulüm, bu karanlık 
Bu insan kıyımları, can kayıpları 
Nasıl son bulacak 

Memleket diyorum memleket 

O nasıl aydınlanacak. 


İSMAİL ŞİMŞEK 
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BÜYÜK PİŞMANLIK 


Bir gelincik çiçeği 

Tatlı bir kırmızılıkta 

Güneşin ışıltısıyla çok çekici duruyordu. 
Düşünmeden kopardım. 

Yanındaki sarı çiçekle birlikte. 
Avuçlarımın içine aldım 

Okşar gibi,koklar gibi.. 

Sarı, kımızı ve ellerim, 

Birlikte arkadaşça dolaştık. 

Ilık bir bahar sabahında. 

Sarı ve kırmızının yeşil başaklar arasındaki 
Uyumunu düşündüm. 

Köklerinden koparmıştım 

Evet 

Onlar toprağa yakışıyordu. 

Üç dakika sürmüştü 

Boyunlarının bükülmesi. 

İşte dedim: 

Hiçbir canlıyı yerinden, yurdundan, 
yuvasından, toprağından 
Köklerinden koparmayacaksın... 


ASİYE YAŞARGÜN 


AYIN KİTABI 


KİBELE'DEN PANDORAYA 

Pervin Erbil kadının tarihsel yenilgisine değindiği kitabımızda anlaşılır ve akıcı bir dil 
kullanmış. “Önemliydi, değerliydi, güçlüydü, üstündü ama otoriter bir hegemon değildi. 
O, sevilen, sayılan, koruyucu, üretken, merhametli ve aynı zamanda büyülü güçler taşıyan 
toplumun atası bir tanrıçaydı” 

Hint mitolojisinde kadının yaratılışı şöyle anlatılır: “ tanrı yaprağın hafifligini, ceylanın 
bakışını, güneş ışığının kıvancını, sisin gözyaşını aldı; rüzgârın kararsızlığını, tavşanın 
ürkekliğini buna ekledi. Onların üzerine kıymetli taşların sertliğini, balın tadını, kaplanın 
yırtıcılığını ateşin yakıcılığını, kışın soğuğunu, saksağanın gevezeliğini, kumrunun 
sevgisini 

kattı. Bütün bunları karıştırdı eritti ve kadın yaptı. Yarattığı kadını sevsin diye de 

erkeğe armağan etti” 

Araştırmacı yazarımız Pervin Erbil kadının toplumsal konumdaki değişimine çeşitli 
açılardan değinmiş ve akademik nitelikli bir çalışma ortaya çıkarmış. 

Okurlarımıza keyifli okumalar diliyoruz. 

SÜHEYLA GÜNEY AVCI 
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ŞİZOFRENİST DÜŞLER - DUYGUSAL YANSIMALAR 


Uzayın sonsuzluğunda dünya bir misket büyüklüğünde gibi görünüyor ya aşağı 
mahallenin çocukları da acaba misket oynarken gökyüzüne baktıklarında aynı şeyi 
düşünüyorlar mıydı? 

Son zamanlarda uyku haline geçmeden göz kapaklarını kapatıyor, gözlerini 
tekrar açtığında gördüğü ilk başta kara bir boşluk oluyor biraz daha dikkat ederek 
gözkapaklarını tekrar kapatıyor ve gördüğü o kara boşlukta araştırmalarını sürdürüyordu. 
O karanlık gibi görünen sınırsızlıkta inanılmaz renklerde uçuşan misketleri görüyordu. 
Önemliydi misketler onun için. Çocukluğuna dair en değerli eşyasıydı belki de kazandığı 
cebinden hiç çıkarmadığı o rengarenk misketler. 

Dünya dışında bir yaşam olduğuna öyle çok inanıyordu ki inanmadığı ise bu 
yaşayanların şekil olarak tam bilinmemesine rağmen ucube şeklinde lanse edilmeleri ve 
buna da inanmamızın gerektiğinin istenmesiydi. 

Yapmaması gerekirken siyasetle uğraşmaya başladı. İlgi ve sempati duyduğu hareke- 
tin bürosunda kendince çalışmaya başladı. İlaçları bırakmış, tedavi içinse doktora git- 
miyordu. Her ne kadar arkadaşları uyarsa da vazgeçmeye gönlü yok gibiydi. Kendini iyi 
hissediyor hatta özgüveni yerine gelmiş gibiydi. Toplantılar, yürüyüşler, direnişler derken 
hasta olduğu gerçeğini unutuyordu. 

İnşaat şirketinin birinde iş bulmuştu ve her şey yolunda gidiyordu. Daha doğrusu 
yolunda gittiğini sanıyordu. İçten içe kaygıları, endişeleri artıyor ama o hepsini kulak 
arkası yapıyordu. 

Anne ve babası köye gitmiş, o da kardeşleri ve abisi arasında göçebe bir yaşam 
sürmeye başlamıştı. O hiçbir yere ait olamıyordu. Sanki hayatta bunu doğrularcasına 
yaşamını hep o yönde etkiliyordu. 

Kaygılarına korkuları eklenmeye başladı. Arkadaşlarında kaldığı bir gün yola çıkıp 
bir otobüse bindi. Çevresi ufaktan onu izliyor gibiydi. Soğuk soğuk terlemeye başladı. 
Ardından bulunduğu otobüsten indi ve yürümeye başladı. Takip mi ediliyorum diye 
arkasına bakarak olmuştu. Gözleri ağlamaklı bilinçaltının direktifleriyle hareket ediyordu. 
Arabaların plakaları, tabelalar, afişler vb. ona yol gösteriyordu sanki. Bazen de herhangi 
birinin giysileri onu takip etmesine gerekçe olabiliyordu. Kendi dünyasına girmişti. 

Dış dünya artık onu ilgilendirmiyordu. Ne korkusu kalmıştı ne de kaygısı. Ne güzel bir 
dünyadaydı. Herkes ne kadar iyiydi. Hatta bir ara polisler ile konuşmuş ve onlara sevdiği 
kızı anlatmıştı. Hayal ettiği her şeyi bu dünyada yaşıyordu. Herkes kardeşçe, barış içindey- 
di. Etrafındaki insanlara sizin seçilmiş birine ya da bir kahramana ihtiyacınız yok diyordu. 
İçinizdeki sevgi yumağının ilmeklerini çözseniz yeter diyordu. 
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ŞİZOFRENİST DÜŞLER - DUYGUSAL YANSIMALAR 


Arada bir dış dünyaya açılsa da o kendi dünyasında mutluydu. Hatta sahilde boğaza 
boğaza diye bağıran adamın boğazı kuruduğu için kendisine yemek vereceğini zanned- 
erek tekneye binmişti. Allahtan kimse onu tekneden indirmemişti. İşin ilginci yemek 
beklerken üzerine birde hayatında ilk kez boğaz turu atmıştı. 

Sahilden kemerlere doğru yürüyordu. Kimsin sen dedi. Sahi kimim ben diye yinele- 
di. Amacı neydi pek düşünemiyordu. Gittiği yollar daha önceleri yürüdüğü yollardı şimdi 
ise bilinçaltının direktifleriyle tanıdık adımlar atıyordu. Surların oradaki sahile gelmişti. 
Kayalıklara çıktı. Önce ayakkabılarını çıkardı sonra çoraplarını çıkardı. Sahilde birkaç kişi 
ona bakıyordu. Sinirlendi tişörtünü, atletini de çıkardı fırlattı denize doğru. Kilitlenmiş 
bakışlar arasında kayalıklara doğru yürümeye başladı. Yarı çıplaktı. Arabaların arasından 
geçiyor, etrafa küfürler yağdırıyordu. Eyy sizler kimsiniz ne istiyorsunuz diye bağırıp diğer 
taraftan bir iki damla gözyaşı döküyordu. 

Tuvaleti gelmişti. Kuytu bir yer arıyordu. Yol üzerinde ki hastaneyi gördü. Yarı 
çıplak hastaneye girdi. İhtiyacını giderdi. İşin ilginci kendinde değildi. Tedaviye ihtiyacı 
vardı. Hastanede olmasına rağmen herkes gözlerini kapatmış gibiydi. Kimse onu 
görmüyor kimse oralı olmuyordu. Oysa acile yatması gerekiyordu. Bu süreçte ne 
söylediğini nasıl davrandığını hatırlamıyordu. 

Hastane önünde gördüğü polis arabasına bindi ya da polisler onu arabaya 
bindirdiler hatırlayamıyordu. Karakolda polisler onunla epey uğraştılar. Elini yüzünü 
yıkadılar. Kimse ne olduğunu neden bu halde olduğunu anlamıyordu. Üzeri çıplaktı ve 
vücudu geçmişten kalan kesik izleri ile doluydu. Belki de hap falan kullandığını, kafası iyi 
biri olduğunu sanıyorlardı. Gece karanlığı çökmüştü iyiden iyiye. Polisler ile konuşurken 
bir ara abisinin telefonu dökülüverdi ağzından. Çok geçmeden abisi ve kardeşi karakola 
geldiler, Ağabey diyebildi sadece, gözlerinden sicim gibi yaşlar süzülürken. Kardeşine ve 
ağabeyine sarıldı. Beraber eve doğru yürüdüler. 

Neden bu halde olduğunu sorguluyor, neden hastaneye gitmesi gerektiğini, tedaviye 
ihtiyacı olduğunu bilmiyordu. Oysa o ciddi bir atak geçiriyordu. Ama her zaman ki gibi 
yine hayatta yaşadığı her şey gibi atak geçirirken de yapayalnızdı. 


CİHANGİR ASLAN 
ESKİCİ 
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KİTAP TANITIM 


bir gün güleceğiz 


bir gün, gün doğmadan 
çıkacağız yola 
Zümrüdüanka gibi ulu dağları 
aşarak 

varıp o güzelce diyarda 
buluşacağız 

ve ışığa kavuşacağız kendi 
aydınlığımızla 

sıcacık ellerinle, ellerimden 
tutacaksın 

bir gün, bu kötü günleri 
unutacaksın... 


Eİ 


i 


yolcusun, yollarda yolculuk 
ederken 


iğ IĞLIK 
ne geç kalacağız, ne de çok erk- ç 

866 5 S ÇIĞLIĞA 
ED — i SUSKUNLUĞUM 
sessiz, çaresiz, uslu nehirlerden HASAN SEÇKİN 
değil 
çağlayanlar gibi yatağımızdan 
taşacağız 144 sayfa 
bir güzelce, bir mutluluk oky- —. N 
adi İSTEME ADRESİ 
elbet bir gün güleceğiz, ağız do- KE LASANI SNRA KEİ Dp 

ekiz ği Yukarı Mah. Acıçeşme Sok. No: 

lusu yürekten... 2/B 


> Kartal İstanbul 
HASAN SEÇKİN 1999 
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Kaçıp gitmek istersin bazen 
Ardına bırakıp her şeyi 
Kaybolmak zamansız, hesapsız 
Kendinden bile kurtulmak 
Ardına bakmadan 

Sahipsiz sokakların 

K/ayıp kentlerin saklısı olmak 
Gelir dayatır kendini hayat 
Çoğu zaman kaldıramaz yüreğin 
Gerçeklerden yalanlara 
Bükülen yolculuğu 

Debelenir durursun uzunca 
Hep kendin doğru 

Kurtuluş sanırsın, kaçtığın yolu 
Oysa bilirsin ki 

Gideceğin yol da yoktur 

Ne sen, ne de geçmiş 

Yoktur ne bir dirhem ân'ı 

Ne de dost 

Koyvermez yüreğin 

Zorlasan da çekmeye derinden 
Bir borçtur artık 

Seni köklerine çeken 

Kaçsan da, 

Bakmasan da dönüp ardına 
Bırakamayacağın koca bir 
Tarih takılır peşine 

Kaçırsan da gözlerini 

Yürek düşer geçmiş telaşına 
İstemesen de dikilir hepsi 

Bir bir karşına 

Bazen bir dost gülüşü 

Kim bilir bazen 

Bir el tutuşunda 

Bir koku, bir gözyaşı 

Belki bir sevgili hıçkırığında 
Şarkılarda, türkülerde 


YAKIŞIKLI NASİHAT 


Yapışır yakana geçmiş. 
Amansız bir 

Kurtulamama hâlidir artık 
Dikilir karşına yerli yersiz 
İnkâr etsen de 

Elinin tersiyle itsen de 
Köprüdür o dünden bugüne. 


SULTAN KARATAŞ 


Yazar şair ve çevirmen olan Hasan 
İzzettin Dinamo şiirlerinde Faruk Nafiz 
Çamlıbel ve Nazım Hikmet etkisi 
görülür. Çok sayıda eseri olan Dinamo 
bunun yanında Maksim Gorki Ana 
kitabını ve Goethe Faust kitabının da 
çevirilerini yapmıştır. 20 haziran 1989 
yitirdiğimiz ustayı saygıyla anıyoruz. 


HASAN İZZETTİN DİNAMO 
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HAYATA SANATLA GÜLÜMSE 


Doğanın Sanata Yansıması Yaprak Sanatı 

Günler hızla geçip gidiyor 5. sayımız yayınlandı derken 6. Sayımızda sizlere 
tekrar merhaba diyoruz. Güzel bir gün dileyerek başlamak istiyorum söze. İçinde 
bulunduğumuz günler de güzel bir gün dilemek, yarına umutlu gözlerle bakmak daha 
anlamlı geliyor insana. İstediğimiz barış ve sevgi, umudumuz insanca yaşamak olsa da, 
edebiyatın ve sanatın kollarında nefes almaya çalışsak da dışarıda alabildiğine acımasız bir 
yaşam sürüyor. 

Bir varmış, bir yokmuş diye başlar “Yaprağın Masalı” Hiç ile sonsuz yaşam 
arasındaki bir “varoluş” bir “yok oluşun” anıdır onun düşsel yolculuğu. Tek bir yaprakla 
başlar düşler ülkesinin öyküsü. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuruda, “Yaprak Sanatı” adı altında 
“Güzel Sanat Eseri” olarak değerlendirilip literatüre geçirilmiştir. Osmanlılar dönemimde 
çalışılmış, bu naif sanat unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biridir. 

Dört mevsim toplanan yapraklar, çiçekler hatta sebze kabukları kısaca tabiattaki 
bitkileri kurutup bir araya getirerek birbirinden güzel tablolar, davetiyeler, kartvizitler, 
kolyeler vs. elde ettiğimiz bir sanat dalıdır. 

Dünyada ilk defa Osmanlı döneminde görülen “Yaprak Sanatı”; Sultan TI. 
Abdülhamit'in 25. Cülus Kutlamalarında (Şehzadelerin tahta çıkma törenlerinde ) kutsal 
topraklardan, (Tabii o dönemde Hıristiyanlar, Museviler, Katolikler ve Müslümanlar bir 
arada bulunuyorlar.) toplanmış çiçeklerin kurutulması ile hazırlanmış kompozisyonlar 
görülmektedir. 

Hepimiz sevdiğimiz yaprakları ya da özel günlerde gelen çiçekleri atmaya kıyamayıp 
bir süre kurutarak saklamışızdır. Öyle ki bu olay şiir dizelerine bile girmiştir. 

“İnsan bazı günlerini kitapların arasında kurutup saklamak istiyor” demiştir sevgili 
şairimiz mısralarında. 

Rengarenk bir tablo görüyorsunuz karşınızda. Pastel tonlarda dağlar, rengarenk 
çiçekler ve yemyeşil ağaçlar. Orada olmak istiyor ve yaklaşıyorsunuz tabloya. Sonra 
görüyorsunuz ki bunların hepsi 
yaprak. 

Benim için de her şey bir 
yaprak ile başladı. Aşık olduğumuz 
tabiatın, mozaik sanatında olduğu 
gibi parçalardan oluşan eşsiz bir 
bütün olduğunu düşünürüm. 
Kuruttuğum ilk yaprakla, tabiatın 
eteğinden parçalar toplayarak 
yaratıcılığın insana sunduğu sanat 
ve estetik duygusuyla bir mozaik 
oluşturabileceğime inandım. Böylece yeni bir yolculuk başladı benim için. 

Kır gezileri, piknikler, doğa yürüyüşleri. Her biri ayrı bir fırsat olmaktadır 
kurutulmuş bitki koleksiyonum için. Tabiat ile iç içe olduğum her an bana yeni keşiflerin 
kapısını aralamıştır. Artık tablolarımda güneş sarısını kayısı çiçeğiyle, gün batımı 
kızıllığını kurumuş mor menekşe ile yakalayabiliyordum. 
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HAYATA SANATLA GÜLÜMSE 


Doğada gördüğümüz her türlü malzemeyi kullanabiliriz. Havuçtan, patlıcana, 
sarmaşıktan hercaiye kadar her türlü kurutulmuş bitki mevcut. Pisipisi otu, pelin, kayası 
çiçeği, gül yaprağı, gül hatme gibi birçok çiçek türünün yanında maydanoz, mor lahana, 
patlıcan kabuğu, bakla kabuğu gibi malzemeler de çeşitliliği artırmaktadır. 

Yaprak sanatını uygularken öncelikli işimiz malzemeyi hazırlamaktır. Buda uzun za- 
man alan bir iştir. Kaynağımız doğa 
olduğu için kullanılan malzemeler- 
de sınırsız olmaktadır. Doğada var 
olan her bir bitkiden bir sanat eseri 
yaratabiliriz. 

Nisan ayı ilk malzeme toplamak 
için en uygun aydır. Doğanın tüm 
ihtişamıyla uyandığı ve cezp edici 
renklerle bitki örtüsünün adeta 
beni çağırdığı mevsim olan bahar 
da bol miktarda malzeme 
bulabiliriz. Topladığımız her bitkinin kuruması için dört ay gibi uzun bir süre bekle- 
memiz gerekiyor. Presledikten ve bitkilerin bozulmaması için ilaçladıktan sonra de- 

sen kompozisyonları hazırlamaya başlayabiliriz. Bazen elimizdeki malzemeler, ilham 
verir bize bazen de tasarladığımız bir resim üzerinde çalışabiliriz. Çalışmalarımızı doğa 
manzaraları ve çiçek kompozisyonları olarak iki tema üzerinde düşünebiliriz. 

Bu sanatı ayrıcalıklı kılan, bitkilerin kırılmadan yapıştırılabilmesidir. Oldukça sabır 
ve incelik gerektiren bu sanat, doğayı farklı bir gözle keşfetmemizi sağlamaktadır. Yaprak 
sanatı kişisel gelişmemize, farkındalığımıza ve ruhsal anlamda olgunluğa ermemizde 
bir araç bence. Yaprak sanatı her defasında kendi cennetimizde nefes alıp, bize açılan 
o muhteşem kapıdan içeri girip orada kendimizi yeniden keşfetmemizi sağlamaktadır. 
Sevgi, inanç, sabır ve sanat. Bence yaprak sanatı sözün bittiği yer. Doğa sanatla yeniden 
doğurur kendini. Emek ve sabır verilen her şey güzeldir. Yeter ki her şey isteyerek ve 
sevgiyle yapılsın. 

Her insanın gönlünün aktığı bir sanat dalı mutlaka vardır. Bu konuda araştırmalar 
yapın ve sıkça okuyun. Öğrendikçe yeni fikirler doğacak, yeni ilhamlar gelecektir. 
Düşünme yeteneğiyle insanın yaratılan en üstün varlık olduğunu düşünürsek sabır, gayret 
ve istikrar ile yol aldıkça sanatın size kattığı olumlu değişimler görüp yaşama daha sıkı 
sarıldığınızı fark edersiniz. 

Yeni sayımızda bizlerle buluşacağınız ve yazılarınızla, önerilerinizle, eleştirilerinizle 
dayanışma içerisinde olacağımızın inancıyla bol bol okuyabildiğiniz, hayata sanatla 
gülümseyebildiğiniz günler diliyorum. 

Sevgiyle ve dostlukla. 


MİNE GÜLEŞKEN ASLAN 
mine papatya7l&hotmail.com 
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ŞİİR 
BENİ AVUTSANA BU GECE 


Hasrete sar tütünü bu gece 
Bağlamanın sol sesinde ağla 
Türküyü unut 

Ama nakaratı hatırla 


Dağ lalelerinin kokusunu bırakma rüzgara 
Fesleğene sar yaralarını 

Acıyı unut 

Ama izlerini hatırla 


Yüzünü dönünce karanlığa 

Küfür gibi batınca ayrılık bağrına 
İstasyonları unut 

Ama İstasyonlardaki ayrılık kokusunu 
hatırla 

Vedaları unut 

Ama söylenmemişi hatırla 
Özlemeyi unut 

Ama yangını hatırla 

Umudu unut 

Ama kavgayı hatırla 

Beni unut 

Beni unut 

Ama ayrı düşmüş aşıkları hatırla 
Ama kırık bir dalın hüznünü anla 


Sonrasını biliyorsun işte 
Beni avutsana bu gece... 


NECLA BEKTAŞ 
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ANAMA 


anam güneşten önce doğardı sabaha 

biz uyurken sekiz dağ dolanırdı yalın ayak 
aşiçin 

sanki kırkayak, kırk kol, kırk sütlü meme 
sözcüklerde yok bunun karşılığı anlatamam 


anam güneşten önce doğardı sabaha 
kurda kuşa analık olur mu 

çiçeğe kardeş olur mu hiç insan 
anam olurdu 

gökyüzü olurdu dere olurdu dağ olurdu 
yediveren bağ olurdu 

ekmek kokardı anam 

toprak kokardı 

sevgi kokardı buram buram 

cemre önce onun yüzüne düşerdi 
yüzünde yaz bahar olur 

bademler çiçek açardı renk renk 


şimdi bu nasıl anlatılır 

anlatamam 

sözcüklerde karşılığı yok bunun anlatamam 
anlatamam 


ÇETİN AKYIL - Böyle yazdı şair'den 


ŞİİR 
KOCA DÜNYA 


Yaşarken ölü taklidi yapmak kadar zor uyanık gözleri kapatmak. 
Sayısız senaryo yazdım yönetmensiz film yaptığım. 

Yinede uyumadı gözlerim 

Uyu ey gözlerim! Uyu... 

Başı boş gezindim boş şehirlerin boş caddelerinde. 

Kapalı gözlerim altında kımıl kımıl oynaşır bebekler. 

Kaç seyri sefer yaptım mavi bir kelebeğin kanatlarında gökyüzünü. 
Kah, yunus oldum aradım mevlayı. 

Kah, aşık oldum sordum deryayı. 

Kah, maşuk oldum buldum belayı 

Ağzına kadar dolu yüreğim 

Ha taştı. Ha taşacak. 

Dağ başlarının serin sularında yumdum elimi ayağımı. 

Kapalı gözlerimin sessizliğinden bağırıyorum sana 

Hey gidi koca dünya. 

Dinle beni... 

Ben daha ölmedim. 

Sen birazdan güneşi doğuracaksın. 

Bende umudu.. 


AYSEL MENTEŞ 
Haypatia 


Yorulduk galiba; 

Buzdan yaptığımız gül bahçelerini, 
Güneşten korumaktan! 

COŞKUN ESMERAY 
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Ve Perde Hayat Sizindir 


Hayatımız boyunca kendimizi berbat hissettiğimiz anlar mutlaka olmuştur. Yapmak 
istediğimiz işlerde başarısız olup, duvara tosladığımız bu anlar yüzünden, hayallerimizi 
gerçekleştirmekten vazgeçebiliriz. Böyle anlarda aklıma albatros kuşu gelir. 


dalgalarının unutkan dili tuzlu deniz 
biliyor musun 

albatrosun kanatlarında 

rüzgara karşı uçarken bile 

pes etmeyeceğim savaşımda ... 


Bu kuşlar, hayatlarının büyük bölümünü, açık denizlerde dalgalara rağmen avlanarak 
geçirirler ve bunu pes etmeden zevk alarak yaparlar. 


Biz insanlar ise hayallerimizi gerçekleştirmek için hep uygun zamanı bekleriz ve bu za- 
man bir türlü gelmek bilmez. 


Başarıya giden yol zorluklarla doludur. Sürekli hayatın zorlukları tarafından test edilmek 
bizi bıktırabilir. Başarısızlık korkusu bizi yolumuzdan alıkoyabilir. Cesur olup, bu 
korkuları bastırmak yerine, hatalarımızla yüzleşmeyi tercih etmeliyiz. 


Geçen sene ben de bir hata yaptım. Yaptığım bu hata yürüdüğüm yolda duraklamama 
neden oldu. Felsefe öğrenimimde sorunsuz olarak dördüncü sınıfa geçmiş ve ikinci 
dönem derslerinin hepsini verirsem mezun olacaktım. 


Seçim nedeniyle sınavlarımız bir hafta önceye çekilmişti. Bu tarihi unutarak sınavı 
kaçırmış, zaten iki sınav dönemimiz varken vizede tüm derslerden sıfır almıştım. 


Bir an ümitsizliğe kapıldım. Bazı dersleri vererek önümüzdeki yıla kalacak ders sayımı 
azaltmayı düşündüm. Genç bir öğretmen arkadaşım, tüm dersleri çalışmamı ve genel or- 
talamayla not eklenebileceğini, böylece geçebileceğimi söylerek bana cesaret verdi. 


Acaba başarabilir miydim? 


Kendime bir borcum olduğunu düşünerek sıkı bir çalışma ile ders sayısını bire düşürerek, 
tek ders sınavına kaldım. Pes etmememin karşılığında diplomamı aldım. 


Yolumuzda yürürken karşılaştığımız zorlukları, içimizdeki güçle yenerek başarıya 


ulaşabiliriz. 
Olumlu düşünceler umutsuzluğu, umuda dönüştürebilir. 
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Ve Perde Hayat Sizindir 


Hayatımızın sona ereceği güne kadar beklemeden, yaşam yoluna devam edebilmeli ve bu 
yolun tek yönlü olmadığını, labirentlerin de olabileceğini kabullenmeliyiz. 


Hayat bir sahneyse biz de bize verilen rolün hakkını vermeliyiz. 


ve 
perde 

hayat sizindir 

girdap ve umutsuzluklara rağmen 
siz siz olun 

yine de sahnede kalın... 


FERİDE SERİN 


MAKSİM GORKİ 


ile zengin, katran ile su gibidir. 
Bir yerde buluşamazlar, sürekli olarak 
biri ötekini atar” 
Aleksey Mal oviç Peşkov daha çok 
bilinen adı ile Maksim Gorki Sovyet/ 
Rus yazar, 1 Mayıs marşı'nın yazarı, 
sosyalist gerçekçi yazımın poli- 
tik eylemidir. Doğalcı öykü ve roman 
yazarı olan Gorki, önceleri serserileri 
toplumdışı insanları anlattığı 
öyküleriyle tanındı. Daha sonra Rus 
toplumunun sosyalist düzene geçişini 
yansıtan yapıtlar verdi. 
Çok küçük yaşlarda çalışmaya başlamak 
zorunda kalan Gorki, Rus işçi sınıfının 
yaşamını çok yakından tanıdı ve 
gözlemledi. 
18 haziran 1936'da Moskovada öldü. 
Anısına saygıyla 
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OBJEKTİFTEN YANSIYANLAR 


fotoğraf 
EDİP YEŞİL 


Kempten Allgâü/Almanya 
Fotoğraf: YAĞMUR EZGİ ANIL 


Sakarya /Maden Deresi Şelalesi 
Foto: SÜHEYLA GÜNEY AVCI 
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Anadır bu evrenin temel direği 
Evreni içine sığdırır anne yüreği 
Cehenneme benzer gözlerinin yaşı 
Anamdır benim cennetimin meleği 


Anaç dendi adına doğurdu beni 
Helal ak sütü ile emzirdi beni 
Bilemedim kadrini, ödenmez emeği 
Yine de kucağında büyüttü beni 


Bir yaratan aradım, sordum tanrıya 
Bana sorma dedi, git doğuran anaya 
Anasız bir canlı gelir mi dünyaya 

Bana can veren anamı tanrıdan saydım 


Yaşar Usta'm kendini bir adam mı sandın 
Keşke bir adam değil de insan olsaydın 
Bu dünyada yaratıcı bir ana kalırdın 
Ayak ucuna yalvaran bir dua okusaydın.! 


YAŞAR UĞURLU 


İKİNDİ SERZENİŞİ 


Balkondan bir kadın sarkıyor, 

Gür sesi neşeli. 

Ne yediği ekmeği, ne de içtiği, 
Eminim benimki kadar tatsız değil... 


Tekil hatıralar geçiyor çıplak, 

Halinden memnun hiç görmediğim kadar 
sis 

Bir yemeninin oyasında ortası biz, 

Gelin kınasının taze kokusu kadar... 


NURAY TUNÇ 


ŞİİR 
KUŞLAR... 


İnce bir sızı yayılır toprağa 

Gün gebe, gün kızgın, gün isyankar 

Yanar munzurda çöller, 

Avuçlarımda son göçten kalma bir güvercin 
var 

Nefes nefese yazar şair 

Şiir ölmez vurulunca 

Uçacaksa bir gün kanatsız doğan kuşlar 


O kuşlar ki vurulmadan önce, bütün 
yuvalara tuzaklar kurulur 

Uçmayı öğrenenler kurtulur, henüz yeni 
kanatlananlar tek tek vurulur 

Adını sen koy paşam 

Bu nedir? 

Bu kimin kinidir 

Ağaçlar böyle üzgün 

Yıldızlar böyle düzensiz, gökyüzü böyle kirli 


ZİYA YILDIRIM GÜNTEKİN 


Bu yol alır götürür beni 
sevdiklerime. 

Bu yol alır götürür 
bilinmezliğe. 

Bu yol alır götürür beni 
götürür ölümlere. 
İNAYET KOÇAK 
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HAZİRAN'da ÖLMEK ZOR 


3 


Nazım HİKMET Orhan KEMAL 
3 Haziran 1963 y 2 Haziran 1970 


Gece leylâk Ahmed ARİF 
Ve tomurcuk kokuyor 2 Haziran 1991 


Bir basın işçisiyim 
Elim yüzüm üstümbaşım gazete 
Geçsem de gölgesinden tankların tomsonların 
Şuramda bir çalıkuşu ötüyor 
Uy anam anam 
Haziranda ölmek zor! 
Hasan Hüseyin Korkmazgil 
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GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ 


GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ 


Güzel günler göreceğiz çocuklar 
Motorları maviliklere süreceğiz 
Çocuklar inanın, inanın çocuklar 
Güzel günler göreceğiz, güneşli günler 
Motorları maviliklere süreceğiz 

Hani şimdi bize 

Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler 
vardır, 

Yalnız cumaları, yalnız pazarları 

Hani şimdi biz 

bir peri masalı dinler gibi seyrederiz 
Işıklı caddelerde mağazaları, 

Hani bunlar 

77 katlı yekpare camdan mağazalardır. 
Hani şimdi biz haykırırız 

Cevap: 

Açılır kara kaplı kitap: Zindan 


Kayış kapar kolumuzu 

Kırılan kemik, kan 

Hani şimdi bizim soframıza 
Haftada bir et gelir 

Ve, çocuklarımız işten eve 
Sapsarı iskelet gelir 

Hani şimdi biz 

İnanın, güzel günler göreceğiz 
çocuklar 

Güneşli günler göreceğiz 
Motorları maviliklere süreceğiz 
çocuklar 

Işıklı maviliklere süreceğiz 
Çocuklar inanın, inanın çocuklar 
Güzel günler göreceğiz güneşli günler 
Motorları maviliklere süreceğiz 


NAZIM HİKMET RAN 
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KEŞİF GÜNLÜĞÜ 


Hayatımızdaki çok güzel bir hikayedir ŞİRİNCE... 

Yaşamın getirdiği güzelliklerin yanında, nefes almayı zorlaştıran olayların yansımasını 

içimde her geçen gün daha fazla hissediyorum. 

Yaşamlar ve yaşanmışlıklar hayatımın her anında benim ilgi alanım olmuştur. Gittiğim 

her yerde nefes alan canların hikayelerini dinlemek yaşadığımı hissettiriyor bana 

sanki. Her zaman yaşadığım yerlerde insanlarla iç içe, doğanın içinde yer alan tüm 

canlılarla(örümcek korkum yüzünden örümcekleri bunun dışında tutuyorum :) )temas 

halinde olmayı seviyorum. 

Kentte yaşamak güzel ancak tüketim öyle bir seviyeye erişti ki fiziksel koşullar yanında 

insan ilişkileri arasında çalışmalar belirginleşti. Sürekli yoğun hırs ve rekabet, zihnin tüm 

insanlığa oynadığı bir oyun gibi. Şimdi hayat daha zor. Her şey maddeye bağlı. Eskiden 

yaşam daha neşeliydi. Biz bize yaşayıp giderdik. Ne sevgi kaldı, ne saygı kaldı. Binde bir 

gülümseyen bir insan geçiyor yanımızdan. 

İzmir her zaman herkese sesiz, sakin, huzurlu bir yer gelmiştir. Yabancı turistler genelde 

İstanbul'a hayrandır ama ülkemizin vatandaşları bilir ki emeklilikten sonra yaşanılacak 

şehirdir İzmir, İstanbul'un kalabalık ve trafik keşmekeşinden uzak, Ankara'nın bürokrasi 

soğukluğundan ırak, bir ön caddeye çıktın mı denize 

varabileceğin o güzel hazzını yansıtan şehir. Çimlerde 

denize karşı oturmanın keyfi, kordonda sevgili ile el 

ele dolaşabilmenin rahatlığı, Karşıyakada midye 

yemenin tadı, Konak Kızlar ağası Hanı'nda içilen 

kahvenin tadı, Çeşme altı'nda deniz kenarında dost- 

larla yapılan sohbetin hazzı. Bu liste böyle uzar gider 

konu İzmir olunca. 

Ama bir yer daha var ki, insana gerçekten huzuru 

altın tepside sunan, oksijenin ne demek olduğunu 

hatırlatan, eşsiz manzara ve dinginliği ile bütün 

günün, haftanın, ayın belki de yılın yorgunluğunu birkaç saat içerisinde silen. 

Sabah uyandığınızda size kendinizi rüyada zannettirecek eşsiz bir tabloyu anımsatan 

doğası ile size kendinizi bulma imkanı sunan bir yer. 

Tabii ki Şirinceden bahsediyorum. 

Doğallığın emek ile buluştuğu, bütün bir tarih ve kültür mozaiğini yansıtan muhteşem 
irince, 

ço bir kısmını Şirince'de Yunanlı yazar Dido Sotiroyo “Benden Selam Söyle 

Anadolu'ya” adlı eserinde “Şu yeryüzünde cennet diye bir yer varsa, bizim Kırkınca- 

Çirkince-Şirince cennetin bir parçası olması gerekir” diyor. 

Şirince... İzmir 'in saklı cenneti. 

Tarihi, mimari dokusu, leziz çöp kebabı ve gözlemeleri ile köy ürünleri ve en önemlisi 

sofra şarapları ile meşhur, herkesin görmesi ve tatması gereken lezzetleri ile huzurun 

merkezidir Şirince. Şirincede alabildiğine bağ ve bahçe, yetiştirilen üzümler ve şeftalilerin 

tadına doyamazsınız. 

İnsanları o kadar bol gönüllüdür ki. Ürünlerini paylaşmaktan, şaraplarını tattırmaktan 

asla gocunmazlar. 

Şehrin karmaşası ve keşmekeşinden uzak, alabildiğine yeşil, alabildiğine huzur. 
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İnsanların sıcaklığı, misafirperverliği son zamanlarda kentlerde unuttuğumuz duyguları 
yaşatıyor insana. Bir insana güvenebilmenin, karşındakine sadece insan olduğu için 
değer vermenin, çıkar gütmeden bir dialog kurabilmenin, mutluluğu inanın hiçbir şey ile 
değiştirilmeyecek bir tat artık. Şirince bu tatların hepsine sahip bir yer. Size sunulan hu- 
zur, yaşam ve samimiyet. 

Edebiyata, bu şiir gibi köy konu olmasın da neresi olsun? Biraz doğası, doğal güzellikleri, 
biraz yapısı ve korunan mimarisi, biraz Rum geçmişi. Türk edebiyatında Şirince yi ilk 
konu eden, Sabahattin Ali olmuş. Kuyucaklı Yusuf romanıyla da aydın dolaylarında 
gezinen Sabahattin Ali'nin 1947 yılında kaleme aldığı, öyküden çok anı sayılabilecek 
“Çirkince'de bugünkü Şirince'lilerin hem çok tanıdık, hem de çok üzücü, bir yandan da 
kızdırıcı bulacağı acı gerçekler ve acıtıcı görüşler var. Çocukken kısa bir süre kaldığı ve 
kendisinde cennet gibi anılar bırakan Çirkince” ye 1947 yılında tekrar ziyarete giden Saba- 
hattin Ali derin bir düş kırıklığına uğradığını anlatır. 

Yaşamım boyunca Şirince'ye pek çok kez gittim. Her gittiğimde farklı bir yanını farklı bir 
güzelliğini keşfettim. Ruhuma, yüreğime iyi gelen duygular yaşadım. 

Adı gibi şirin bir meydanın etrafında yamaçlara doğru yayılan beyaz badanalı evler, 
müthiş gösterişli neoklasik heybetli bir okul ve Rum geçmişine ışık tutan hayli harabe 

iki klise beni kucaklar Şirince'de. Çınarlı kahvede yorgunluk çayımı içerken Şirince'li 
insanların yüzlerindeki huzur ve güzellik dikkatimi çekmişti. Açık tenliydiler, kocaman 
ela ya da masmavi gözleri vardı, neşeli halleri beni etkilemişti. 

Doksanlı yıllar Şirince'ye birçok yenilik getirmiş. Başta asfalt yol, çağdaşlık, telefon ve tu- 
rizm. Şirince'li kadınlar bunun önemini çok çabuk kavramışlar ve yeni düzene çok çabuk 
ayak uydurmuşlar. Evlerinin önlerine ahşaptan sergiler kurup, gelene geçene köy ürünler- 
ini, el emeklerini satmaya başlamışlar. Tarhana, erişte, zeytinyağı, ev şarabı, dantel vb. 
Şimdilerde köyün sokaklarında yüzden fazla ahşap tezgah var. Köyün hanımları günün 
büyük bölümünü “sergi “ dedikleri tezgahlar da geçiriyorlar. 

Şirince'ye gelenler zaten bilirler ama ben Şirince'ye ilk kez gelenler ve ilk kez gidecek olan- 
lar için birkaç öneride bulunmak istiyorum. 

Bir zamanlar ayin sesleriyle çınlayan eski klisenin avlusunda müthiş günbatımı izlenebilir. 
Karşısındaki eski Rum okulunun asırlık çamlarla dolu bahçesinde ise müthiş bir mehtap 
doğuşu izlenebilir. 

Yürüyüş, yürüyüş ve ondan sonra biraz daha yürüyüş yapılabilir. Dağlarda tepelerde 
köyün sırtlarında, köyün suyunun kaynağı olan suyun anası aranabilir. 

Yürürken karşınıza çıkan bahçelerde ilkbaharda kiraz, beyaz dut, yeşil erik, yazın karadut, 
şeftali, armut, sonbaharda üzüm, elma, incir, mürdüm eriği, kışın da mandalin yenebilir. 
Mandaline mandalina denemez. Domata da domates denemez Şirince'de. :) 

Biraz maceracı olanlar kuzeydeki zeytinliklerin arasında gizlenen manastır kalıntısını 
aranabilir. 

Tiyatro Medresesi'nde çeşitli kurs, seminer veya atölyelere katılınabilir. Akşamları ayışığı 
altında Medrese'ye yürünerek taş salonda veya travers amfitiyatro da özgün oyunlar veya 
küçük konserler izlenebilir. 

Köyün her iki yamacından deniz manzaralı noktalar bulunup Pamucak Körfezi seyredile- 
bilir, 


Sonbaharda köy sokaklarında incir kurutulur, salça yapılır, turşu kurulur, odun ateşinde 
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şeftali reçelleri ve üzüm pekmezleri kaynatılır. 
Dağ ve zeytin manzaralı birçok terasta açık havada oturup film izlenebilir. 
Meşhur köy kahvaltısı zaten edilir, Meşhur meyve şarapları da zaten içilir. Bunlar yenir 
içilirken köylülerle muhabbet etmek, odunların üstündeki toprak güveçte pişen kuru fa- 
sulyeyi izlemek veya köyün cinlerinin öykülerini dinlemek bunlara esas lezzetini verir. 
Bu eski Rum köyünün 1800 hane olduğu zamanlar hatırlanır, bazı pansiyon ve dükkan- 
lardaki eski fotoğraflara bakılabilir; o zamanların hastane binası, doktorun evi, terzinin ve 
saatçinin evleri görülebilir. 
Anayoldan ve kalabalıktan ayrılarak arka sokaklara, aralıklara, toprak yollara girilebilir; 
buralarda köyün gündelik hayatı seyredilir, Evinin yanında keçilerini besleyenler, kurut- 
mak üzere biber patlıcan dizenler, eşelenen tavuklarla onları kovalayan horozlar, orman- 
dan odun yapıp gelenler, sokak fırınında pişen köy ekmekleri. 
Tek tük de olsa kendi özgün el emeklerini sunan teyzelerin tezgahları aranıp bulunup 
didiklenebilir. 
Öyle aylak aylak gezilerek börtü böcek izlenir, eşek keçi dinlenir, sebze meyve tadılır, at 
sırtında gezinti yapılabilir. 
Köyün henüz restore edilmemiş eski evleri, kalıntılar bulunan ufacık bahçeleri, iki ayrı 

ay cephede yer alan ve içinden yaya yolu geçen 
4 iki adet köprülü evi, çoğunluk 
restore edilmiş evlerde yer alan çeşit çeşit 
pansiyonları incelenebilir. İçerlek derenin 
güzel, ufak köprüsünün resimleri çekilebilir. 
Gece yıldızların altında yürüyüş yapılabilir. 
Yürümek yerine yatmayı tercih edenler için 
ağustos aylarında özel yıldız yağmurlarını 
kaçırmayın derim. 
Baharda çimlerde oturarak papatya falı 
bakılabilir. Ama unutmayın ki papatyalar 
dalında güzeldir. Ve bizlerin aşkları ile pek ilgilenmezler. :) 
Servilerin salınması, gülibrişimlerin uçuşması izlenebilir. 
Hafiflenir, uçuşulur. Tekrar tekrar bu köye gelmeye karar verilir. 
Bu sıcacık köyden ve insanlarında ayrılmak inanın çok zordur. Şirince, özlemini 
sokaklarına, evlerine ve insanlarının yüreklerine yansıtmış o şirin köy ve birbirinden tatlı 
Nea Efesoslular. Onları geride bırakmanın hüznünü de alıp ayrılırsınız Şirinceden. Birden 
bir hafiflik hissedersiniz. 
Hayatımızdaki çok güzel bir hikayedir ŞİRİNCE... 
Dönüp arkama baktığımda görüyorum ki aklımı ve yüreğimi orada bırakmışım. Nerede 
mi? ORADA, BİR KÖY VAR UZAKTA.. 


MİNE GÜLEŞKEN ASLAN 


36 SOLDAN ESİNTİLER 


KİTAP TANITIM 


KÖR KUYULARDA 


düşlerin ateşe verildiği yerdeyim 

o çıplak göğün altında 

dağın güneş alan tarafını sana verdim 
üşüyen yanlarımı al 

susuyorum bir uçurum gibi 

ağzının kıyısında bana yer aç 

astım bedenimi ince bir zamana 
sonsuzluğun müziğini dinliyorum 
toz,kül ve karanlık 

ay bir avuç kan sanki 

bir kiristale dönüşen gecede 

giden bir yol var, hep giden 

bir çeşme ki 

ağzında söylenmemiş kelimeler 
kırık bir mermerden göğe dökülüyor 


HÜSEYİN ASLAN 


SUYUN KALBİ 
HÜSEYİN ASLAN 
ARTSHOP YAYINLARI 


kitap istek 
Hüseyin Aslan 
0535399 78 58 
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SANATÇININ MANZARASI 


Sanatçı; bireysel, ahlakçı, toplumsal, çok katmanlı, biliş süreci ve kendilik süreci ile derin- 
likli, felsefi bir varlık olarak tanımlanabilir. Bu tanımlar daha farklı dolayımlar ve zengin 
içeriklerle uzatılabilir. 


Psikiyatri otoriteleri teker teker saymak istiyorum ki; sanatçının manzarası bilimsel an- 
lamda da karşılığını bulsun. Freud, Weber, Jung ve Lacan. Ve onların adından başka 
takipçi isimler ve pek çoğu insanı tarif etmeye çalışırken bir bilin kelimesinden yola 
çıkıyor. Bilinç üst beyin yani zekanın bir göstergesi. Ancak, asıl buzdağının bilinçaltı, 
bilimsel tanımıyla bilinç dışı olduğunu söylemek durumdayız. Sanatçının manzarası 
tam da bu noktada devreye giriyor. Yunus; “ Bir ben vardır benden içeri” Bunun bilim- 
sel karşılığına bilincin dışı demekte mümkündür. Göreli bir tanıma göre metafizik fikirle 
yaklaşmakta mümkün görünmektedir. 


Zengin bir iç benliğin, sınırlarına sığamaması durumu psikozlar, nevrotik bunalımlar 

ve parçalanmışlık duygusu yaratmaktadır. Özellikle Lacan'ın vurguladığı ekstrem bir 

haz arayışının salt sexuel olmadığını yine Lacan doğrulamaktadır. Yaşam da ekstra haz 
arayışının zengin bir benliğin, kısır bir döngüye sığışmaya çalışması ve bunun süreğen 
bir tekrar oluşu, yaşam boyu bir arayışın ve kendi içimize dönüşlerimizin birer gösterge- 
si olabilir. Yaşam da artı değer dediğimiz kapital döngünün de bireydeki bir ekstra 
arayışından doğduğu söyleniyor. Ancak bu haz arayışı bireyi daha da büyük bir tuzağa 
düşürüyor. Manpüle bir dünyada monoton bir döngüye düşüyor birey. Daha büyük bir 
parçalanma hissi. Daha büyük ıstıraplar demek oluyor. Ekonomi, gelişen teknoloji, hızlı 
iletişimin verdiği geçici hazzın hızı, insan ilişkilerinin bu hıza ayak uydurma çabası. 
Bütün bunlar alt alta toplandığında haz ve ıstırap döngüsünde yaşamlar kendine bir tu- 
zak olmuş görünüyor. Bir bakıyorsunuz ki, paslanma, küntlük, öfke, duyarsızlaşma ve 
peşi sıra acımasızlaşma hatta psikopatlaşma. Türü semptomlarla yüz yüze geliyoruz. Ufak 
bir semptomun ucunda veya sonunda büyük acımasız bir sosyopatlık. Savaş suçlarında, 
sonsuz haklılık arayışı türünde bir toplumsal şizofreniye dönüşmesi de, tatmin olmamış 
bireylerin evrildikleri noktalar olarak okumamız gerekiyor. Suç bastırılmış duygunun 
farklı bir versiyonu olarak, enerji boşaltımı olmaktadır. Kişi ıstırabına bir haklılıkla 

suçu işleyebilmektedir. Peki o zengin benliğe ne oluyor? Sanırım saklayıp, ötelediğimiz, 
doğamızın ve zengin benliğimizin ta kendisi oluyor. Evet hiç tanımadığımız bir benlik. 
Bilincin dışında ve buz dağının görünmeyen yüzünde ne var? Görünen olandan bunları 
çıkarsamaya uğraşıyoruz. Buna da psikoterapi deniyor.Bastırılmış bütün benliği, görünen 
olandan çıkarmanın yollarından biri de sanat. Örneğin; çerçeveli resimler yapan bir 
çocuk birey için obsesif tanımı geliyor. Soyut resimlerden bireyin şizofreniye yatkınlığını 
çıkarsamak mümkün görünüyor. Kişinin resim yaparken kullandığı renklerle benliğini ve 
duygusal zekasını tanımlamaya uğraşıyoruz. 
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Sanat, duygusal zekada ve zengin benliklerin ortaya çıkışında en önemli araçlardan biri. 
Bir ben var ya ben den içeri. Ona yüklediğimiz anlam, doğadan, yaşamdan, deneyim, 
bilgi ve donanımdan karşılığını bulacaktır. Hatta psikozların tedavisinde yine sanatı ve 
sanatçının benliğindeki o manzarayı görmek mümkün olacaktır. Rehabilite edilen bir 
bireyin, birden sanata atılma ihtimali bile vardır. Peki sanat zenginliğine nasıl kavuşacak. 
Burada yine bireyin hem deneyimlediği, hem kendinde duyduğu doğanın bir tezahürünü 
görmemiz mümkün olacaktır. Yani otizmli bir çocuğun yunus balıklarıyla bilincin dışında 
bir iletişi söz konusu ise, doğa kendi dilinde sanatını icra ediyor demektir. Doğa kendi 
sanatını nasıl icra eder? Kuş seslerinin rehabilite edebilen bir yanı var. Benliğin iletişimde 
olabileceği en önemli diğer araç doğa. Ve sanatçı en çok doğanın manzarasından etkileşim 
içindedir. Bu da bir tesadüf değildir. Tasavvuf düşünceden, bilimsel teknolojik icatlara 
kadar pek çok alanda bir kulağımız, bir gözümüz yine doğadadır. Birey kendi doğasına 
yabancı kalmadığı ölçüde, doğanın sanatçılığına, doğanın bilimden yana oluşuna da 
yabancı kalmayacaktır. Bilincin dışının ve doğanın sanatsal bir iletişim halinde olduğunu 
düşünmek toplumu ve insanı rehabilite edecektir. Çok ilginç veriler, doğa ile insanın, bir 
şekilde, bilinciyle kavrayamadığı bir iletişimi anlatıyor. Kedi hırıltısının kalbe iyi gelm- 
esi, köpeklerin insan vücudunda kanserli olan organı tanıyabilmesi, at binmenin baş 
ağrılarına iyi gelmesi, akıl hastalarının su sesi ve doğa esini bir müzikle tedavi edilmesi. 
Doğada yaşayan insanların daha huzurlu ve sabırlı oluşlarını da buna ekleyebiliriz. Doğa 
kendi dilince, lisanınca bizimle iletişime geçiyor. Doğa bizdeki benliği bize anlatacak 
olandır. Sanatçı duyduğu oranda ve güçte o lisana erişmeye çalışan kişidir. Sanatçının 
manzarası hem kendine hem dışa dönük olandır. 


HAVVA AĞRAL 


FRANZ KAFKA 

“Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza 
vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa, niye 
okumaya zahmet edelim ki?” 

Kafka eserlerinde insanın gizli kalmış 
korkularını, burjuva yaşamının sahte aile 


ilişkilerini, bürokrasinin çıldırtan işleyişini 
gözler önüne serer. Karamsar mizacı 
eserlerindeki karakterleri çaresizlikle 
donatmıştır. 

3 Haziran 1924 

Anısına saygıyla 
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ŞİİR 
ÖLMEDEN GÖRECEĞİM 


Dert dökülür 
Derman dökülür 
Şiir heybemden insan dökülür 


Çile dökülür 
Keder dökülür 
Şair yüreğimden aşk dökülür 


Jandarmaya tutsak düşen dünyayı, baştan 
Ay ve yıldızları 

Ve galaksileri kurtaracak devrimleri 
Ölmeden görecek gözlerim 


Temmuz ortasında 

Kar yağdıracak şiirlerim 

Şehrin buz tutmuş su boruları gibi 
Donmayacak damarlarımda dolaşan 
direncim 

Başlayacak, kahkahayla dostlukların umut 
şenliği 

Kalmayacak, kursağında, işkencecilerin kan 
şenliği 

Kırılacak kapısı, küf kokulu hücrelerin 
Kapanacak, zulmün saray saltanat şenliği 
Keşfedilecek, sokakların güzelliği 

El ele verecek, 

Kaldırım taşlarının altındaki kum taneleri 


TURAN KARATEPE 
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Yeni havalar getir bana, 
Süt kuzusu bebeler koksun. 
Çocuklarda kuş cıvıltısı... 


Yeni havalar getir, bahar bolluk olsun. 
Uzan yarına, dokun saçlarına 

Seksek oynayan, ip atlayan çocuklar 
doğsun. 

Usandık ölümün kasvetinden, 

kol gezmesinden. 

Dünü doğuran yarınlar olsun. 


Söz bitti, eylem yok. 
Dönüp ardına bakan yok. 
İyi, dünü unuttunuz da 
Yarını gören yok. 


Toplayıp maziyi getirin 

Baygın baygın insan koksun. 
Dindarı, kindarı sizin olsun 

Bırakın da insan sadece insan olsun. 


KAZIM BEYSÜLEN 


Nihat YILDIZ'ın kağıt üzerine pastel çalışması. 
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“TÜKETİYORUM O HALDE VARIM” mı 


“Düşünüyorum o halde varım” demiş filazof...Günümüzde bu teori tüketiyorum o halde 
varım'a dönüştürüldü. İçinde yaşadığımız sistem kapitalizm, böyle ayakta duruyor çünkü. 
İnsanları tüketmeye motive ediyor... TÜKET... TÜKET... ESKİYİ AT, YENİYİ AL... 
SADECE SATIN AL... AL...TÜKET.. 

Büyük kentlerin alış veriş merkezlerinde dolaşırken bu şık yapıları dolruran mağazalar 
arasında ordan oraya koşuşan insanların yüzlerine bir bakın.. Mutluluğun izini görebilir 
misiniz? Donuk bir huzursuzluk yerleşmiştir yüzlere. Yüz hatları birbirine benzer. Kaygı 
okunur yüzlerde. Harcadıkları paraları düşünürler, ay sonunu nasıl getireceklerini hesap- 
larlar, ya da kredi kartlarının borçlarıyla nasıl başa çıkacaklarını... Ama yine de 
kendilerini satın almaktan alamazlar. O anlık mutluluğa tutsak olmuşlardır sanki.. Al- 
mak, almak, durmadan almak isteği ile yanıp tutuşurlar.. Bu anlık tatmin tuzağı öyle bir 
tuzaktır ki evlerimizi gereksiz bir süre şeyle doldurup taşırır. Sonra onları ne yapacağımızı 
neyi nereye koyacağımız şaşırıp kalırız. 

Evde neredeyse adım atacak yer kalmaz. 

Bu hırs bu açgözlülük nedir böyle..? Nasıl düştük bu tuzağa..? 


Oysa ben, Tayland gezim sırasında yoksul köyler gördüm. O köyler arası yolları arşınlayan 
yoksul köylüler gördüm. Birbirleriyle göğüslerinin üzerlerinde iki ellerini birleştirip 
birbirlerinin gözlerinin içine bakarak selamlaşıyorlardı. Gözleri ışıklıydı. Üstlerinde 
başlarında yoktu evlerinde yoktu, sofralarında yoktu.. Ama gözleri ışıl ışıldı birbirlerine 
bakarken. 

Bırakın birbirlerini selamlamayı AVM lerde gözgöze gelmekten kaçıyor insanlar..Gözleri 
mağaza vitrinlerinde ve etiketlerdeki fiatlarda..Aklı neyi nasıl ödeyeceğinde... 

İçimi acıtıyor insanlarımızın bu hali...Biz konuksever birbirini sever Türk milleti ne ara bu 
hale getirildik... Nerede paylaşım duygularımız... Oysa birbirini sevmek ve paylaşmak ne 
güzeldir... 

Çeşit çeşit eşyalarımız giysilerimiz olsa ne olur olmasa ne olur...? 

Ne eksilir ki yaşamımızda... Alt tarafı bir karın doyurmak değil mi mesele... O kadar 
karışmış ki kafamız alacaklarımızla... Gökyüzündeki yıldızları, renk renk çiçekleri, kuş 
seslerini unutmuşuz... Koşturup duruyoruz... Sonumuzun ölüm olduğunu bile bile... Bu 
dünyadan hiçbirşey götüremeyeceğimizi bile bile........ 


SEVHAN BEĞENDİ 
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ikinci el aşklar için 
pazen gülüşler satılır 
samanpazarı'nda 

bir gecelik düş, bir kuruş 


sonrası 
ters yüz olmuş adımlar 
gitmeye ayarlı gelişler 
bir yazı bir tura 

bir uçtan bir uca 

1ssız yolların 

ve 

derin suların 

kederini taşır turnalar 
uzaklarda yâr 
kucaklayıp denizi 


yabancı kokular takar parmaklarına 


hiçbir şeyi olurum 
ellerim yüzümde 
neye dönerim 
dönerim 

dönerim 

harlanır eteklerim 
koşar 

küs başımı 
aynaların buğusuna gömerim 
orada 

öylece 

acıdan 

ve 

ardan 

ölürüm 

sessizce 

sensiz! 


hiçbir şey-siz 


oy benim söz dinlemez kalemim 
hürmet et ayrılığa 

kır belini orta yerden 

çalsın notalar 

ben nokta koyayım aşka 

nokta 

nokta 

nokta 


merhaba serçeler 
rica etsem 


gözyaşımdan 
öper misiniz bu gece? 


NURSEL ARAS 
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KAZIM KOYUNCU 


KAZIM KOYUNCU 


“Ben bir müzisyenim, ondan sonra 

biraz Karadenizli'yim, ama hepsinin 
ötesinde ben bir devrimciyim. 

Ve gerçekten doğru bildiğim bir şeyi en 
azından çok zorlanırsam ortaya koymaktan 
çekinmem...” 


Bu dünyadan bir Kazım Koyuncu 

geçti. Yüreklerimize, düşlerimize, 
düşüncelerimize, acılarımıza, anılarımıza, 
sazımıza, sözümüze dokunarak kısacık bir 
hayatı binlerce hayata doldurarak “Birşey 
demeden gidiyorum” diyerek yıldızlara 
yoldaş oldu. 

Anısına saygıyla. 

Yıldızlar yoldaşın olsun şair ceketli çocuk.. 
25 Haziran 2005 
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Yükselişin ve çöküşün kraliçesiyim! 
Zennubeyim! 

Adım akıllarda, 

Benden özgür dolaşsa da dışarıda, 
Ben tam şurada, 

Anılarının titreştiği yerdeyim. 


Hammurabi yasalarını delip, 
Önce milattan, 

Sonra İsadan geçip, 
Yokluğunla bin yıl daha delirip 
Sana geliyorum. 


Zennube adıyla akıllarda kalsam da, 
Hazan diyorlar adıma. 

Mekke'den ve Hicaz'dan, 

Katından ve makamından aşkın 
Aheste akarken gönlüm sana, 
Kirpiklerinde ıslanan Hazar gibi 
Ölüyorum kalbinde. 

Duyuyor musun sesimi? 
Zennubeyim! 

Hatırladın mı? 


Eyy köhnemiş duyguların taciri! 

Seni soluyorum iç tapınaklardan. 
Kurtulması imkansız tenimin 

İyot tutmuş kanlı yosunlarında, 
Bilmem kaç bin defadır seni arzulayan 
gözlerimle, 

Ellerim zincirde sana geldim. 


Şimdi kutsal ateşe bağışlıyorum bedenimi 


Ve bir Aziz gibi kutsarken varlığını, 


İçimden doğuşunu izliyorum güneş gibi. 


ZENNUBEYİM 


Eyy köhnemiş duygularımın Taciri! 
Azat et beni, 

Kurtar bu dertten. 

Zira gebereceğim sensizlikten. 


Anılardan, bulutlardan, 

Beni suluyor zaman. 

Kahırlar ve ağıtlardan seni soruyor. 
Gözlerinden iniyorum tayflara, 
Işık'tan karanlığa. 

Önce dokunuş, 

Sonra yangın, 

Sonra tufan oluyorum. 

Sonra bir ananın rahminde, 

İğde kokan gecelerde, 

Seni bölmeden anlatabildiğim 
Tarifsiz hecelerle şöyle diyorum; 
Gelmem yakın. 

Onca ölümünü yaşamışken bu aşkın 
Sana gelmem yakın. 

Beni tanıyorsun; 

Seher saçlarımı, 

Kırılgan toprağımı, 

Bozkır örtümü 

Sina çölümü .. 

ZENNUBEYİM ben! 

Eyy köhnemiş duygularımın taciri! 
Azat et beni, 

Kurtar bu dertten, 


Zira ölmekteyim hasretinden. 


ALEV MERSİN 
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ŞİİR 
AYAKLAN YALNIZLIĞIM 


Haydi ayaklan yalnızlığım 
Göç vakti geldi 

Kalk gidelim geldiğimiz yere 
Bizimkisi bizi kandıran 

Ilık bir yeldi 


Valizimde sigaram 
Kalemim ve kağıdım 
Şiirlerimde yazdığım 
Yalnızlık ağıtım tamam 
Gidelim buradan 
Artık geldi zaman 


Bizimkisi bölüşmekti her şeyi 
Ölüşmekti uğruna aşkın gerçeği 
Sahibi olmayan şiirleri 
Adamaktı sevgiliye 

Okurken bakmaktı gözlerine 


Haydi ayaklan yalnızlığım 
Gölgemizi taksak yeter peşimize 
Bilirsin bu kaçıncı yanılgım 
Kaçıncı aldanışım 

Bu kez kapıldım sahipli bir gönüle 
Atıldım kapkara bir mahsene 
Gitme zamanı geldi 

Hayalini koyup da göğsümüze ! 


YUSUF ZİYA LEBLEBİCİ 
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UYKUSUZ GECE 


I 

Erken başlıyorum güne. 
Güneşten önce. 

Günaydın oluyorum kendimce, 
Seni düşününce. 


Geç bitiyor işim. 

Önce gün bitiyor, sonra telaşım. 
Zehir oluyor sensiz aşım. 

Tırnağıma taktığım dişim, 

Anca yüreğim kadar seni sevmişim. 
Yüreğin kadar sev, 

Sevdiğim budur hüner... 


II 


Ellerim yorgun yada kirli. 

Üstüm başım dağınık. 

Bir fırsat arıyorum, bir temiz aralık. 
Ekmek tutarken seviyorum seni. 


Tanıktır, 

Göğsümdeki dimdik heceler. 
Tanıktır, 

uykusuz geçen geceler. 
Uykusuz gece, 

Uykusuz geç. 


Erken uyanır çünkü emekçiler, 
Sevgilim emektir o alından akan ter. 
Namuslu, 

Pırıl pırıl, 

Böyle sevebilmektir hüner. 


MURAT ŞENDUR 


SOLDAN ESİNTİLER KÜLTÜR 
SANAT ve EDEBİYAT DERGİSİ olarak 
30 Mayıs 2018 gününde İstanbul 
Kartal'daydık. 

Öncelikle Hasat Sanat atölyesinde Şair 
Karikatürist 

Hasan Seçkin ile yaptığımız kısa sohbe- 
tin ardından yine Gırgır, Çarşaf ve Fırt 
dergilerinin karikatüristi Hüseyin 
Aslan ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. 
Sonrasında Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezi'nde gerçekleşen Şair Niyazi 
Yaşar üstad adına organize edilmiş olan 
imza ve tanıtım etkinliğine katıldık. 


SÜHEYLA GÜNEY AVCI 
ÜNSAL AKTAŞ 


Yer: Kartal Hasan Alı Yö 
Tarih: 30 Mayıs 20: 


Bu yıl 7.si düzenlenen Sarıyer Edebiyat 
Günleri, 11-12-13 Mayıs tarihlerinde 
Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda 

gerçekleştirildi. Soldan Esintiler Kültür 

Sanat ve Edebiyat Dergisi olarak bizler 

de alandaydık. Tanınmış edebiyatçıların 
ve sanatçıların katıldığı Sarıyer Edebi- 
yat Günleri etkinliğinde yazarlarımızın 
şairlerimizin stantlarını ziyaret 

ettik. Boğaz kıyısında kitap okuma, 
söyleşilere katılma, yazarlarla buluşma 
imkanı sunan ve konserlerle alandaki 
kitleyi keyiflendiren anları gözlemleme 
şansı yakaladık. Edebiyat Günleri 
boyunca, çocuk etkinlikleride 
unutulmadı. 

Ve ayrıca “Fakir Baykurt Öykü 
Yarışması”nda ise ortaokul, lise ve 
yetişkin kategorisinde dereceye giren 
katılımcılar da ödülleri sahiplerini 
buldu. 


SÜHEYLA GÜNEY AVCI 
ÜNSAL AKTAŞ 
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Serçenin Bilgeliği 


Hani hava çok soğuktu. 

Her yer gelinlik giymiş gibi alabildiğine beyazdı o gün. Kendinden sıkılan ben, camın 
önüne ilişmiştim. Sonra sen gelmiş daracık pervaza konmuştun. Üşümüş gibiydin. 
Gözlerini kısarak bana bakmıştın. Bir süre seni izlemiş sonunda dayanamayıp içeri 
almıştım. 

Korkudan mı yoksa sadece üşüdüğünden mi titriyordun bilmiyordum ama avuçlarımın 
arasındaydın işte. Kımıl kımıldın ve sen hareket ettikçe bende tedirginleşiyordum. Böyle 
bir şey yaşamamış biri olarak ne yapacağımı bilmiyordum ve senin de ne yapacağından 
emin olamıyordum. 

Oysa küçücüktün ve beni korkutabiliyordun. Galiba insan bilmediği şeylerden hep 
korkarak yaşıyordu. Bir süre sonra başını yan yatırmış bir şekilde sanki uyuyordun 
titremen geçmiş gibiydi. Tüylerine dokunurken garip bir sıcaklık sarıyordu içimi. Hoşuma 
gitmişti sana dokunmak, seni hissetmek. Sonra aç olabileceğin aklıma gelmişti de küçük 
ekmek parçaları attığım suyu koymuştum önüne. Sen önce bir tadına bakmış sonra 
küçücük gaganla yemeye başlamıştın. Bense hayranlıkla seni seyrediyordum. İlk defa bu 
kadar küçük, bu kadar savunmasız ve bu kadar narin bir misafirim oluyordu. Ve varlığın 
beni mutlu etmeye yetiyordu. Garipti hayat mutlulukları hiç beklemediğin zaman hiç 
beklemediğin şekilde sunuyordu. Sana ise sadece tadını çıkarmak düşüyordu. 

Sonra içini pamukla doldurduğum küçük bir sepetten yuva yapıp seni yerleştirmiş 
yatağıma uzanmıştım. Sense tam uyumaya hazırlandığımda çenemle sol omzum arasına 
gelip konmuştun.... 

Şaşırmıştım ama gizliden de sevinmiştim. Bir yandan bu şekilde nasıl uyuyacağımı 
hesaplarken bir yandan da sana zarar vermekten deli gibi korkuyordum. 

Uyku ölüm gibi bir şeydi ama beden tüm diriliği ile hareket halinde oluyordu. Bunları 
düşünürken senin keyfin yerindeydi oysa. 

Sanki dünyanın en güzel en sıcak yerindeymişsin gibi iyice boynuma sokulmuş, 
gözlerini kapayıp uykuya dalmıştın bile. Bense nefes alışlarını, sıcaklığını hissediyordum 
şah damarımın üzerinde. 

Uzun süren yalnızlığın ardından ne de güzeldi başka bir varlıkla uyumak. 

Hayatın mucizesi gibiydin. Konuşmadan anlaşabiliyorduk.Sözler çoğu zaman gereksizdi 
zaten. Birbirimizden çok farklı olsak da ortak bir şey vardı her şeyi kaynaştıran. 

Hani atomları bir arada tutan ne diye sorsalar ben sevgi derdim. Hissettirdiğin böyle bir 
şeydi. 

Ne şeklin önemliydi ne de nasıl olduğun. 

Biliyordum sadece zihnimin algılayabildiği kadardın. Oysa yüreğim sende neler 
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görüyordu, neler işitiyordu... 

Kendimi acemi hissettiriyordun; sanki bugüne kadar hiç bir şey yaşamamış hiç bir şey 
öğrenmemiştim. Öyle kendinden emin, öyle sakin ve öyle derin bakıyordun ki sanki 
yaşamın tüm sırlarını çözmüş bir bilge vardı karşımda... Uyumakla uyumamak arasında 
geçen gecenin ardından nihayet güneş yüzünü göstermişti. 

Ama ben ne yorgundum ne de uykusuzdum. 

Galiba mutluluğun insanı güçlü ve dirayetli kılan bir etkisi vardı. Uyanmasına 
uyanmıştım ama seni göremeyince seni ezdiğimi sanarak paniklemiş yataktan öyle bir 
fırlamıştım ki yatağın yanındaki sehpaya dizimi çarpmıştım. Çıkan sesten sonra sesini 
duyurmuştun, camın önündeydin işte; başka nerede olabilirdin ki? Ne kadar da kördüm. 
Genelde yaşadığım bir durumdu bu aslında. Bedenim uyanıyordu ama zihnim henüz 
uyanmadığı için her şey flu görünüyordu bir süre. Neyse ki seni görmek yetmişti zih- 
nimin uyanmasına, Dışarı çıkıp uçmak istiyordun işte bense gidersen dönmeyeceğini 
düşünmeye başlamıştım bile. Ama sonuçta doğan buydu ne kadar erteleyelebilirdim ki? 
Kısa bir tereddütün ardından camı aralamıştım ve sen tereddütsüz göğe süzülmüştün. 
Seni izlerken yerinde olmayı ne çok istemiştim. Özgürce sadece uçuyordun işte. 
Düşünmen gerekenler, yapman gerekenler yoktu ki senin. Acıkınca yemek arardın, 
karnın doyunca uyurdun, denk gelirsen kendi cinsinden birini bulurdun. Beraber yuva 
yapardınız. Sonra yavrularınızı büyütürdünüz. Uçmaya hazır olduklarında uçmalarına 
izin verirdiniz. Ne kadar da yalın ve basit yaşıyordunuz hayatı. Biz insanlar ise her şeyi 
karmaşık hale getirmeye ne kadar meraklıydık. Düşünebilmek bir lütufken ne kadar 
saçma sapan şeylere kafamızı yoruyorduk. Ne kadar gereksiz şeylere üzülüyorduk. Hayatı 
daha güzel daha yaşanası hale getirebilecekken karanlık düşüncelere saplanıyorduk. Belki 
de mutluluğun sırrı sizin gibi basitçe yaşamaktı hayatı. Olana bitene ekstra anlamlar 
yüklemeden olduğu gibi yaşamak, tadını çıkarmak ve sonrasını öncesini kurgulamamaktı. 
Bunları düşünmeye sevk eden ansızın gelişin ve gidişindi. Üzgündüm bu kadar kısa 
zamanda nasıl da sevdirmiştin kendini. Gittiğin gün geçmek bilmemişti. Adeta cama 
yapışmış gibi kıpırdamadan seni beklemiştim. Böyle geçen bir kaç günün ardından 

artık durumu kabullenmeye karar vermiştim. Sonuçta sadece bir kuştun, sonsuza dek 
benimle yaşayacak halin yoktu ki. Ama sen o sabah yine beni şaşırtmayı başarmıştın 
hem kendin hem eşin birlikte camın önüne konmuştunuz. Sevineyim mi üzüleyim mi 
bilemedim. Artık bana ait değildin. Zaten değildin de koskacaman evrende küçücük bir 
zerre olduğunu unutan insanoğlu hep sahip olma arzusu taşıyordu her şeye. 

Neyse ki şaşkınlığımın ardından camı açmış ikinizi de içeriye almış, birbirinizle 
öpüşmelerinizi hayranlıkla izlemeye başlamıştım. Her ne kadar seni seven iki kişi 
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olsakta yine de mutlu olmuştum. Artık senin de bir ailen vardı. O gün pür dikkat ikinizi 
izleyen beni biri görseydi kesin deli derdi. Anlatamazdım ki ona küçücük cüssenizle bana 
neler öğrettiğinizi. Hava kararmaya yüz tutmuştu ki ikiniz aynı anda yine camın önüne 
gitmiştiniz. Anlamıştım veda vaktiydi yine. İstemeye istemeye camı açmıştım siz tam 
havalanmıştınız ki daha ne olduğunu anlayamadan eşinin acı çığlığı yüreğime değmişti. 
Koşar adımlarla aşağıya indiğimde ne göreyim o kanlar içinde yatıyordu ve sen gaganla 
onu uyandırmaya çalışıyor gibiydin. Sürekli dönüyordun etrafında. Bitmeyecekmiş gibi 
gelen uzun bir sessizliğin ardından ikimiz de gözyaşı dökmüştük. Ve bir süre sonra sen de 
ölü gibi kendini bırakmıştın onun yanına. Bu kez ben seni uyandırmaya çalışıyordum ama 
uyanmıyordun. Ben ağlamaya devam ederken senin eşini sapanla vuran çocuğun arkadaşı 
üzgün bir şekilde yanıma gelip 

- Abla o öldü demişti. 

- Ben nasıl öldü demiştim. Anlayamamıştım yaralanan, düşen o değildi ki. 

- Çocuk yine abla o öldü demişti 

- Bağırarak saçmalama demiştim. 

- Çocuk bu kez her şeyi bilen bilge biri gibi usulca “Serçeler gözyaşı döktüğünde ölür” 
demişti. 

Bir süre donuk donuk bakmıştım yüzüne. Sonra hiçbir şey söylemeden ikinizi de 
avucumun içine alıp ağlaya ağlaya dualarla bahçemize gömmüştüm. İkinizin de ölümüne 
sebep olan çocuğa kızamamıştım bile. Ölümünüz yine bir şey öğretmişti. Hayat üzülmek 
için hele hele gözyaşı dökmek için çok kısaydı. Kimin ne zaman ne şekilde hayatınızdan 
çıkacağı tam bir bilinmezlikti. Sevgi muazzam bir şeydi her şeyi ama her şeyi içinde 
taşıyordu. Ve bazen tek bir gözyaşı her şeyi değiştirebiliyordu. 


Ne birini üzün ne de sizi üzmelerine izin verin.Bu hayat sizin. Severek ve sevilerek 
yaşayın.Küsmekle, kızmakla, nefret etmekle ne kendinize ne de sevdiklerinize zindan edin 
hayatı. 

Hayat yaşanılası, yarınlar bugünlerden güzel yeter ki yaşadıklarınızı farkedin, hissedin. 

Ve hayatınıza giren herkesin kıymetini bilin. Hepsi sizin öğretmenleriniz... 


JALE KOZKAMAN 
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KÜLTÜR NASIL OLUŞUR? 


Bir topluluğun zaman içinde oluşturduğu, ürettiği ve nesilden nesile aktarılan her 
türlü değerlere kültür diyoruz. Toplumun özelliklerini, kimliğini oluşturan bir yaşam 
biçimidir. Giyim, kuşam, yemek, inanç, düşünce kültürlerin öğeleridir. Dikkat ederseniz 
kişiden kişiye değişebilen bir olgudur. Beğenilir ve benimsenirse sürekliliği devam eder. 
Kültürün gelişmesinde yörenin, iklimi, coğrafyası birçok şey oluşumunu etkileyebilir. En 
önemlisi kültür miraslarının eseridir. 

Ülkemizin kültürel kavramlarına bakarsak eğer, din, dil, töre gibi özelliklerin 
topluluklara göre ayrımına rastlarız. Alevi, Çerkez, Laz, Göçmen kendi içimizde 
oluşturulan ayrıcalıklı kültürlerdir. Kararlar verilirken de kendi kültürüne uygun olan, 
bağdaşan esaslar ele alınır. 

Kültür kimliğin bir yerde açığa çıkması, 
kendini tanıtmasıdır. Örneğin birkaç 
kültürden yan yana kişi getirildiğinde onların 
ya giyimi, ya konuşması ya da selamlaşması 
nereye ait olduğunu belli eder. Topluluklar 
zamanla kendi geleneklerini dünyaya yaymaya 
başlarlar. Kültürel yayılma denilen bu alanda 
bizlerin de rol aldığı alanlar vardır. 

Dünyaya yoğurdun Türkler tarafından 
yayıldığından haberdar mıydınız? Kültürel 
değerlerle ilgili başkaları bunu almasın diye 
düşünmemeliyiz. Rus salatası ya da spagetti 
çok severek tükettiğimiz başka ülkelerin 
kültürlerine ait, başka kültürlerin 
mutfaklarına ait yiyeceklerdir. 
Kültürlerimizi asimile etmeden, değerlerini 
bilerek yaşanmasını, bizden sonra gelecek 
olan nesillere de kalmasını diliyorum. 

Kültürümüze sahip çıkalım ve duyarsız 
kalmayalım. 


MİNE GÜLEŞKEN ASLAN 
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KİTAP TANITIM 


Şair dost Turan Özbudak'ın şiir kitabı 

EFELENİR HASRETİM geçtiğimiz günlerde 

Tunç Yayınlarından çıktı. Değerli dostumuzu tebrik ediyor 
başarılar diliyoruz. 

SOLDAN ESİNTİLER EKİBİ 


EFELENİR HASRETİM 


52 SOLDAN ESİNTİLER 


i 


İl 

j N ' 
pr" —A 

y 


CAHİT IRGAT 


“İN 
z 


Ve dilim var, söylüyoru! 
Benim de altçenemi 
Gözlerimi alacaklar belki de 
Yaşamak ve hürriyet istedim diye 
/e belki de bir sabah 
ün doğmadan az önce 
Heykelim dikilecek 
Bir darağacına. 
Cahit Irgat 
5 haziran 1971 
Türk, tiyatro ve sinema sanatçısı, şair. 
Son sınıftayken Edirne Öğretmen 
Okulu'ndan ayrıldı ve tiyatroda 
oyunculuk yaptı. 1932 yılında girdiği 
Ankara Devlet Konservatuvarı'nı, 1936 
yılında bıraktı. Anısına saygıyla. 


UNUTULMAYANLAR 


MİNA URGAN 


“Benim ben olmam, yabancı diller bilmem, 


üniversitede okumam, kültürlü sayılmam 
kendi marifetim değil, bir rastlantının 
sonucuydu sadece. O talihsizdi, ben 
talihliydim, işte o kadar. Kendimi bir şey 


sanan ben, toplumsal ve ekonomik düzenin 


korkunç haksızlığının bir ürünüydüm 
sadece” 


Akademisyen ve yazar Mina Urgan 

15 Haziran 2000 85 yaşında hayata 
gözlerini yumar. Geride, herkesin gıpta 
ederek okuduğu bir sürü hatıra, hiçbir 
anı boş geçirilmemiş bir yaşam ve birçok 
başucu kitabı bırakır. 

Anısına saygıyla 
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Doğduğum kent belli değil. 

Bir kamyonun kasasına istiflenen, göçebe evlerin paketlenmiş kalabalığında, gi- 
dilmesi zorunlu bir kentin yollarında doğmuşum. Hala sürüyor bitmeyen yolculuğum. 

Yollarda doğan serseri ruhumu önüne katıp sürükleyen duyguların bedenime 
yerleştiği anı, mekânsızlıkla işleyip pekiştirmiş bir ananın çocuğuyum. 

Belki bir kutuya evimi paketlerken, belki de yaşamımdan geriye kalanları bohçalara 
sarmalarken, ya da beni terk eden şehri ben de tam bırakıp gidecekken bir şeyleri 
unuttuğumu fark ettiğimde olacak gidişlerimin sonuncusu. 

Bu yüzden gönderildiğim her şehirde, beni öğütmeye kararlı güce inat, kendimce 
kendime göre yapıyorum caddeleri sokakları. 

Sürgünlerimi çekilmez kırmak için seçilmiş bu yaşanmaz şehirleri, hayal dünyamın 
albümüne koyulacak güzel bir anı haline getirmek için çalışıyorum. Unutuyorum 
hepsinin beni yok etmeye çalışan zorbalığını, onları yeniden yaratıyorum. 

Önce ellerimi büyütüyorum tüm şehri içine alacak kadar, sonra parmak uçlarımın 
sevecenliğinde bütün sokakları, havayı, suyu temizliyorum. Ak bir tuval oluyor 
avuçlarımda şehir. Yaptığımdan memnun arkama alıyorum ışığı, yeniden yaratmaya 
başlıyorum. 

Mevsimlerden bahar yapıyorum, baharın leylek zamanı. 

Tek katlı, çatılı yapıyorum binaları ve üzerlerine uzun bacalar konduruyorum. 

Arnavut kaldırımlı taş sokaklarla donatıyorum tüm şehri ve hepsini de iki tarafı 
çınar ağaçlarıyla bezenmiş o büyük caddeye bağlıyorum. Sonra oturup çocukluğumu 
çağırıyorum. 

Leyleklerin sesini duyuyorum. Onların şehirleri, çocukluğumun beni terk etmediği 
zamanları yaşıyorum. Heyecanlanıyorum. Yuvasında yumurtaların üzerinde bekleyen 
anne leyleğin kalkacağı zamanı merakla gözleyip yavruyu ilk gören olmanın ayrıcalığını 
kimseye kaptırmamaya çalışıyorum. 

Birbirine yakın yedi bacada yedi leylek yuvası sayarsak dileklerimizin 
gerçekleşeceğine inandığımızı hatırlıyorum. İçim yeniden umutla doluyor, baştan aşağı 
bahar ve aşk kokuyorum. Zaman kaybetmeden bir erik ağacına çıkıyorum, her tarafı 
çiçeğe kesmiş. Bakıyorum ellerime, yedi baca ve üzerinde yedi leylek yuvası. Her biri için 
ayrı dilek tutarak tek tek sayıyorum onları. 

Biliyorum bu kez gerçekleşecek dileklerim,hiç bitmeyecek sürgünlerimin leylek 
zamanı, 


SÜLBİYE YILDIRIM 
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Her geçen yıl sanat yolculuğumuza yeni disiplinlerle devam ediyoruz. 
Sanat hayata bakışımızı değiştirdiği Osmanlı'dan bugüne 
Şifahanelerde bile müzik ve tedavinin önemli olduğu her geçen gün 
büyük şehirlerde yaşamanın verdiği yorgunluktan ve ilerici bir genç- 
lik, dingin bir yaşlılık için en güzel şey sanatla uğraşmak. 

Aşık Veysel'den Johann Sebastian Bach, baleden halk oyunlarına, 
şiir, resim ve tiyatronun da bulunduğu gecemize tüm sanatsever 
dostlarımızı bekliyoruz. 


MAVİ DÜŞLER SANAT MERKEZİ 


8 Haziran 2018 Cuma 
Saat: 19.00 
NURETTİN TOPÇU KÜLTÜR MERKEZİ 


Şirinevler Mah. 34188 Bahçelievler / İST. 
(Belediye Binası Yanı) 


bilgi için iletişim 
0(212) 6420283 
0(530) 9760303 
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Hasat Sanat Atölyesinin düzenlediği “Emeğe Merhaba” sergisinde 
katılımcı olacak sanatçılar: 
Akif Güneş (fotoğraf) 

Ali Yağcı (resim) 

Ayşe Şeker (fotoğraf) 
Batuhan Varer(resim) 
Baytekin Kara (fotoğraf) 
Belgin Kale (fotoğraf) 

Dilek Turan (resim) 

Ebru Koçak (resim) 

Eray Altunsoy(karikatür) 
Fırat Özer (resim) 

Gamze Ülger(resim) 

Hasan Doğan (resim) 
Hasan Güler (karikatür ) 
Hasan Seçkin (karikatür ) 
Hüseyin Aslan(karikatür ) 
Kamber Değirmenci (resim) 
Mahmut Karaman (fotoğraf) 
Muhittin Köroğlu (karikatür) 
Müjgan Yıldırım (fotoğraf) 
Mustafa Bilgin (karikatür) 
Nihat Yıldırım (resim) 
Nuray Güzelgün (resim) 
Nursel Aksoy (resim) 
Özgün Menevşe (fotoğraf) 
Özge Yıldırım (fotoğraf) 
Sadık Varer (resim) 

Şükran Karakurt (resim) 
Vasfiye Yağcı (resim) 
Yağmur Okur (resim) 
Zuhal Güneş (fotoğraf) 


Kartal Hasan Ali Yücel Kültür ve Sanat Merkezinde 8 Haziran 2018 Cuma 
saat günü 16:30 da “Emeğe Merhaba” diyerek sizleri davet ediyoruz. 
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GRAFİK TASARIM VE REKLAM HİZMETLERİ 


*KARTVİZİT ,*LOGO , *BROŞÜR, 
*AFİŞ , *POSTER , *BRANDA 
*FATURA , *İRSALİYE , *ADİSYON , *SİPARİŞ FİŞİ 
“KATALOG , *AMERİKAN SERVİS 
*TAKVİM ,*DUVAR SAATİ , *DAVETİYE 
*ANTETLİ KAĞIT , *STİCKER(ETİKET) , *PLAKET 
*KUPA BARDAK , *MAGNET , “ZARF 
*CEPLİ DOSYA , *BLOKNOT , *BİLET 
*KİTAP , *DERGİ , *BÜLTEN , *GAZETE 
*E-DERGİ , *E-KİTAP , *E-BÜLTEN , 
*KİTAP DAMGASI ,*MÜHÜR , *KAŞE 
*ÖĞRETMEN KAŞESİ 
*ÖDEV , *YILLIK , *İMSAKİYE 
*DOĞUM GÜNÜ KONSEPTİ 
*TSHİRT , *PROMOSYON ÜRÜNLERİ 
*ÖZEL GÜNLER İÇİN ÖZEL TASARIMLAR 
*KİŞİYE ÖZEL TASARIM YAPILIR 


ONLİNE TASARIM YAPILIR 11! 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ... 
DİJİTAL BASKI 
OFSET BASKI 
FOLYO BASKI 
HIZLI HİZMET 11! 


Detaylı bilgi için bize ulaşın 
Ünsal Aktaş 
Gsm: 0555 494 43 03 #WhatsApp 
Gsm: 0539 4367271 
e-mail: 
unsal62aktas©gmail.com 
grafiktasarimm.reklamegmail.com 


ınstagram : ©tasarim.grafik 
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KİTAP MI YAZIYORSUNUZ? 
DOSYANIZI YOLLAYIN 
KİTABINIZI BASKIYA HAZIRLAYALIM. 


GRAFİK TASARIM VE 
REKLAM HİZMETLERİ 


05554944303 
05394367271 
grafiktasarimm.reklam©gmail.com 
ınstagram : tasarim.grafik 


58 SOLDAN ESİNTİLER 


